Wie heeft dat gezegd?

Plaats de juiste quote bij de juiste persoon

C.

F. Nanning van Foreest:

G. Dirk Duyvel: ___ H. Maarten Pietersz van der Meij:

Quotes

1. Ik ben trots op jullie verzet, Alkmaarders. Hou vol!

2. Ze denken dat ik tijdens het beleg alleen maar in mijn dagboek aan het schrijven was, maar overdag vocht ik
gewoon mee hoor.

3. Eris er maar één de baas en dat ben ik. Wat denken die Hollandse edelen wel niet!?

4. Stuur mij maar op pad met briefjes. Ik breng ze snel en ongezien naar op de juiste plek!

5. Wij vrouwen stonden ons mannetje hoor, daar op de stadsmuur. De aanvallers kregen het Spaans benauwd
toen ze de emmers met hete pies over zich heen kregen.

6. Ik ben geen opschepper hoor, maar waarom denk je dat ik als enige geuzenkapitein met voor- én achternaam
in het Stedelied genoemd word?

7. Hey Sonoy! Mijn geuzen en ik barsten van de honger en ons kruit is bijna verschoten. Hoeveel brieven moet
ik schrijven voordat die dijken doorgestoken worden?

8. Daar ben je nou gouverneur voor: Ik gaf de opdracht om de sluizen open te zetten, en... de Spanjaarden

dropen af.
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