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Het is alweer 450 jaar geleden dat 

Alkmaar de Spanjaarden buiten 

haar poorten wist te houden. De 

inwoners hebben doodsangsten 

uitgestaan toen de Spanjaarden 

na Haarlem voor onze poorten 

verschenen. In o.a. Naarden werd 

de bevolking uitgemoord.

Juist die doodsangsten hebben 

ervoor gezorgd dat er verbonden-

heid en saamhorigheid was om met 

elkaar te strijden voor onze vrijheid. 

Op 8 oktober 1573 waren de Span-

jaarden verdwenen en was Alkmaar 

ontzet. Een gebeurtenis die wij 

elk jaar herdenken en vieren met 

voor de Alkmaarders het feest der 

feesten: Alkmaar Ontzet. 

En als het 450 jaar geleden is, 

dan mag het best groots gevierd 

worden. Dat vond de gemeente ook 

en zij heeft € 450.000 vrijgemaakt 

om er een geweldig jubileumjaar 

van te maken. Inwoners en orga-

nisaties konden met ideeën komen. 

En die kwamen er ook. Als u dit 

jubileummagazine leest, hebben er 

vanaf april al heel veel activiteiten 

in het kader van 450 jaar Alkmaar 

Ontzet plaatsgevonden. Met recht 

Alkmaar Ontzet; voor Alkmaarders, 

door Alkmaarders. 

Al die activiteiten hebben links- 

of rechtsom te maken met de 

vier thema’s, die vandaag én in 

de toekomst voor alle inwoners van 

Alkmaar belangrijk zijn: vrijheid, 

verbondenheid, verdraagzaamheid 

en verscheidenheid. Thema’s die 

de rode draad vormen in onze 

herdenking en viering en die dit jaar 

in het brede thema samenkomen: 

’Het Licht van de Vrijheid’. 

De Kinderoptocht en de Grote 

Middagoptocht hebben dit thema 

omarmd en geven er hun draai aan. 

Het is geweldig dat wij 450 jaar 

Alkmaar Ontzet met zo velen een 

heel jaar lang herdenken. Het is 

goed om erbij stil te staan dat dat 

onmogelijk is zonder de inzet van 

zoveel vrijwilligers en bestuurs-

leden, zonder de steun van zoveel 

(trouwe) sponsoren en zonder de 

steun van de gemeente Alkmaar. 

Dank daarvoor ... ONTZETtend 

veel dank daarvoor.

Als laatste: het bestuur hoopt dat u 

dit jubileumjaar met ons meeviert. 

In de stad, bij de vele feestelijke 

evenementen, met vrienden en 

familie: maak er een 

extra mooie viering 

van.

Een Goed Ontzet!

Frits Westerkamp

Voorzitter
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Tijdens de viering van Alkmaar 

Ontzet worden er foto’s gemaakt van 
toeschouwers en deelnemers. Deze foto’s 

kunnen door de Vereeniging gebruikt 
worden in al haar media-uitingen. Heeft 
u bezwaar tegen het gebruik van foto’s, 
dan kunt u dit aan ons melden via het 

contactformulier op onze website.

Over uitslagen van prijsvragen 
en/of speciale acties kan niet worden 

gecorrespondeerd.

8n10MAGAZINE is niet aansprakelijk 
voor eventuele onjuistheden 

in deze uitgave. 

Dé Verzekeringswinkel, Landman Assurantiën en 

Otterlo Financieel Advies staan naast deskundigheid 

bekend om hun lokale betrokkenheid. Samen met 

Nh1816 Verzekeringen ondersteunen wij de tentoon-

stelling Met Eigen Ogen en 450 jaar ALKMAAR ONTZET.

Victorie

vier je samen! 

otterlo-advies.nl n landmanbv.nl n deverzekeringswinkel.nl n nh1816.nl
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* * * * *
BURCHTWACHTERS

n Centrum Oosterwal
n De Eendracht in het IJkgebouw

n Digitiopa  n Drukkerij Coster&Kok
n ’t Hekeltje  n Helder Facilitaire Diensten

n Hero  n HVA Administratiekantoor
n Junior Kamer  n Middelbeek Alkmaar

n Noordwest Ziekenhuisgroep
n OAC Osteopathie  n Pro6 Vastgoed  
n Punt Beheer  n Rabobank Alkmaar  

n Rodi Media  n Rollebol Kindercentra
n Slagerij Jeroen de Vries

n So Loving Alkmaar  n Stad Alkmaar
n Tree 11  n VBM Ontwikkeling

n Zonne-Man

* * * * *
TORENWACHTERS

n Asjes  n Autoschade Herstel Roos
n De Hooge Waerder Accountants

n De Regt Advocatuur  n DOSS Event Support
n Erkamp Boot Willemsen Notarissen
n Fallon Hotel  n G. Kramer & Zonen

n Horizon College  n Hörmann Alkmaar  
n Jumbo Paardenmarkt Alkmaar  n Nic. Oud  

n RSM Netherlands Accountants  n Schot Groep  
n Segesta Groep  n Stadska¤ee Laurens  

n The M.krs  n Triple  
n Van der Borden Makelaardij

* * * * *
POORTWACHTERS

n Betty Blocks  n Bouwbedrijf Bolten
n C.A. de Groot Groep  n Cameraland.nl

n Cristal Cleaning Textielreiniging
n Dallinga Advocatenpraktijk  n Dusseldorp Alkmaar
n Flamingo Casino Alkmaar  n Grand Café Klunder
n Groente en fruit Juwelier de Hoef  n ING Bank
n José Glas  n Kennemer Haeve  n Klein Alkmaar

n Kop-Zorg  n NDM Bouwmanagement
n Nedvice  n Phidra Accountants & Adviseurs
n Schenkeveld advocaten  n Van Rein Instituut

n Van Rijn Optiek  n Vonk Alkmaar  n VVV Alkmaar

* * * * *
SCHILDWACHTERS

n A.C. de Boer Patisserie  n Alkmaarsche Gebakkraam

n Alkmaarse Fan & Giftshop  n Ambitiehuis  n AMG Bouw

n Annette van Dijk-Leek fotogra¦e  n Bakkerij Beerse  n Bakkerij Jos Rood

n Baveko Vastgoed  n Boddaert Advocaten

n Body Style Beenmode & Bodyfashion  n Bos Beschoeiingen

n Bottger Sto¤en en Fournituren  n Bouwbedrijf Olbers

n Braas Brood- en Banketbakkerij  n Brood en Banket Bakkerij Mens

n Bruin Aandrijftechniek  n Buijsman Belastingadviseurs

n Company & Living Finance  n Coos de Wit Wonen  n Cyso

n DA Drogisterij Veul  n De Edelsmidse Piet Peperkamp

n De Ko§emolen Alkmaar  n De Oogkamer  n De Verzekeringswinkel

n De Vlaminck  n De Vloerenexpert  n De Zaak Van Smaak

n Drafcentrum Alkmaar  n Dudink Brandbeveiliging  n Eko Plaza

n Eye-in-the-sky.eu  n Fonduerestaurant De Fransman

n Fysiotherapie Oudegracht  n G.P. Groot  n Geesterpoort Interieur en Art

n Goudsblom Expertise  n Groot in Groen Bloemen en planten

n Handelsonderneming Joh. Boom  n Held Drone Service  n Hoes Tailors

n HR Techniek  n IJssalon De Mient  n Interactive Direct Mail

n Interieurhof Designmeubels Hofplein  n J.S. Schagen Juwelier - Horloger

n Jaba  n Kaashuis Tromp  n Kaasspeciaalzaak Daan Blankendaal

n Keurslagerij Peter Groot  n Kusch Installatiebedrijf

n Landman Assurantiën  n Lijstenmakerij De Lijst  n Lunchroom Prego

n ManEngenius  n Mitra Boots Alkmaar  n Mulder's kookwinkel

n Olbers & IJlstra Oogmode  n Pinedo Makelaardij  n Poelier Ackermann

n Postma en Postma  n Proe©okaal De Kleine Deugniet  n Puur Smaak

n Radio Bakker Alkmaar  n Ratvang Bolten  n RIVS

n Robert Winterink Tuinonderhoud  n Rotor Alkmaar  

n Rowinkel schoonmaak  n Schildersbedrijf Smit & Smit  n Schram Advies

n Slotenmaker Alkmaar  n Sloterplas Management  n Spaander Trends

n Stammis Horecaverhuur  n Stokman Autobedrijf Alkmaar

n STRAK in pakken  n Tabakshop Scharlo  n Tandartspraktijk Gruter

n Theo Schilder Rijwielen  n Thups Pizzabakkerij & Delicatessen

n Uitvaartverzorging Duin  n Van der Meulens Boekhandel  n Vue Cinema

n W. Jonker verzekeringen  n Waardijk Schoenen  n Wasserij Schoen

n Weel Caravans Alkmaar  n Westra Alkmaarse Motoren Revisie

n Wiesell Makelaardij  n Wijdeman Schoenen

n Wim van Assem Bloembinderij  n Woninginrichting Wim van der Wer¤

n Woon Alkmaar

SPECIALE DANK AAN DE GEMEENTE ALKMAAR, DE POIRTERIJ DER STEDE VAN ALCKMAER, 
ALLE BEGUNSTIGERS, TAQA THEATER DE VEST EN STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Vrijwilligers en sponsors, bedankt !!!
6 12

39

n
  IN

H
O

U
D

06 Arjan Postma

11 De Alckmaerder
Renée Schilder

12 Alcmaria Flowers

14 Schutterswei

19 Mevrouw Cha; 
theehuis en -tuin

23 De Alckmaerder
Patrick Oud

24 Edelsmid Boris Stiensma

26 Ad Jansen

30 Claartje Schouten

35 De Alckmaerder
Olga de Boer

36 Reisversslag Darmstadt

39 Familie Leesberg

43 De Vrijheid van het Water

47 De Alckmaerder
Hugo Koeman

49 Facts & �gures

50 Yori Swart

54 Nieuwe vrijheidsbeelden

57 De Alckmaerder
Ema Najetovic

59 Fotowedstrijd 

63 Samen 450 kaarsjes

66 Alexandro Reyes 
Rodriguez

69 De Alckmaerder
Ruud de Waard

70 Lewis Schouten



n
  IN

T
E

R
V

IE
W

In de frisse ochtendschemer zien we het 

witte busje van Arjan over de slingerdijk 

aan komen rijden. We zijn in de Eilands-

polder, aan de voet van het Uilenbosje, 

waar we volgens hem een mooie zons-

opkomst kunnen aanschouwen. Samen 

met zijn vrouw Margot en borderterriër 

Skipper stapt de bekende televisie-

boswachter uit. Vrouwlief zwaait nog 

even en wandelt met de hond terug naar 

hun huis. ”Dat doet ze vaker”, vertelt 

Arjan. ”Ze staat dan voor zonsopkomst 

op en wandelt een uur met de hond 

door de polder heen. Zij is daar 

fanatieker in dan ik.”

Moerasjongen
Getooid met stevige boots en zijn 

iconische hoed wandelt hij een uitkijk-

heuvel op. ”Ik heb hier veel herin-

neringen liggen”, begint Arjan te 

vertellen. ”Dit hier, de westelijke 

Eilandspolder, was mijn grootste 

reservaat toen ik als boswachter voor 

Landschap Noord-Holland werkte. 

Het gebied doet me denken aan de 

plek waar ik ben opgegroeid: het 

Westzanerveld en het Guisveld. Als 

jonge jongen heb ik heel wat uren in die 

waterrijke landen rondgehangen. Ik ben 

een moerasjongen, hou van het riet, het 

water, de broedvogels. Als ik te lang 

geen slootje zie, voel ik me ontheemd.”

Katknuppelen
Geboren in Zaandijk gaat Arjan steeds 

noordelijker wonen. ”Van de Zaanstreek 

richting Oostknollendam en nu sinds 

een jaar of vijftien in Driehuizen.” Daar 

woont hij samen met Margot en zijn 

dochters van vijftien en negentien. 

”Toen ik hier kwam, was het nog 

gemeente Schermer, maar inmiddels 

ben ik ook Alkmaarder. En ik hou van 

het verenigingsleven hier. Als outsider 

dompel ik me daar graag in onder, daar 

houd je een dorp levendig mee. Tijdens 

de jaarlijkse Kermis Driehuizen ben ik 

chef van het traditionele katknuppelen.”
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Het is vroeg, als onze wekker gaat. Heel vroeg. We hebben 
afgesproken om samen met boswachter Arjan Postma de 
zonsopkomst te bewonderen. Aanleiding is het ontwerp van 
het nieuwe Glas-in-loodraam in de Grote Kerk van Alkmaar. 
Kunstenaar Fiona Tan liet zich voor het kleurverloop in dit 
gigantische raam inspireren door de opkomende zon boven 
het Noord-Hollandse landschap: ”Onderin licht, warm-geel 
en oranje van de opkomende zon, met bovenin steeds koelere 
tinten als lucht”. We besluiten dit met eigen ogen en ervarings-
deskundige Arjan te gaan aanschouwen in de door hem zo 
geliefde Eilandspolder.

De zonsopkomst 
met boswachter 

Arjan Postma

”Natuur is voor mij 
het ultieme vrijheidsgevoel.”
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”Vanuit ons huis is de Eilandspolder het 

dagelijkse uitzicht”, vervolgt Arjan. ”Hoe 

geweldig is dat. Als boswachter kwam ik 

hier dagelijks. Nu wandel ik er zo vaak 

mogelijk met de hond. Of verkennen we 

het met een ©uisterbootje vanaf het 

water, met Skipper voorop de boeg als 

kapitein.”

Arjan: ”Kijk om je heen, het is hier echt 

historisch Nederland. Op deze plek kun 

je een toerist laten beleven wat Noord-

Holland is: veengebied, natte sloten, 

kerktorentjes van kleine dorpjes die 

boven de weilanden uittorenen. Alle 

elementen heb je hier en het hele jaar 

door is hier iets te beleven.”

Stoere hazen
Als we rechts van ons twee hazen 

kriskras door het weiland zien racen, 

lichten de ogen van Arjan op. ”Ik 

vind een haas het stoerste dier van 

Nederland. Ze hebben geen hol, 

dus ook in de winter verblijven ze 

continue buiten op het gras. En ook 

dan zwemmen ze. In de paartijd zie je 

vaak hazen achter elkaar aan rennen, 

met een snelheid van wel zeventig 

kilometer per uur. Vrouwtjeshaas 

voorop, achternagezeten door het 

mannetje. Langs hekken, door greppels 

en sloten. Dan stopt het vrouwtje plots 

en begint ze het mannetje in elkaar te 

boksen. Even checken wat voor vlees ze 

in de kuip heeft, want een haas moet 

kunnen afzien. Als het mannetje 

gehavend met oorlogswonden het 

vrouwtje nog steeds ziet zitten, dan 

moet het wel echte liefde zijn.”

Ochtendrood
Tijdens zijn hazen-betoog begint de zon 

langzaam aan haar opkomst. De oranje 

bol zet de polder in vuur en vlam. Arjan: 

”Ik ben dol op de kleuren in de polder. 

Het ochtendrood wanneer het slechte 

weer voorbij is, het avondrood als er 

slecht weer in aantocht is. De kleuren 

vertellen je zoveel. Het is bijna een 

glas-in-loodraam; de rechte sloten 

als de loodlijnen en de verschillende 

kleuren veld als de ramen. Ieder 

seizoen heeft hier een ander kleur 

licht, buitengewoon.”

”In mijn wachtdiensten hier moest ik 

wel eens een nacht doorhalen, voor 

inventarisatie of het posten tegen 

stroperij. Ik vond het dan lastig om 

wakker te blijven, maar zodra het licht 

langzaam opkwam, was ik weer fris en 

fruitig. Veel mensen hebben last van een 

winterdepressie, de zonsopkomst in je 

ogen helpt, het is de gezondste remedie 

van allemaal.”

Polderconcert
Naast de kleuren in de polder, geniet 

Arjan ook van de geluiden. Tijdens ons 

gesprek wijst hij enthousiast alle kanten 

op en staakt hij zijn verhaal dikwijls om 

door zijn verrekijker te turen: ”Hoor: een 

grutto ... en daar: een bruine kiekendief.” 

De grote variatie vogels vliegen ons om 

de oren. ”Het ochtendconcert hier is 

ook fantastisch mooi. Het hoempen van 

een roerdomp bijvoorbeeld. Een soort 

klank alsof je op een ©es blaast, dat 

geluid draagt over de hele polder heen. 

Of als op voorjaarsavonden de 

rugstreeppadden met zo’n tienduizend 

tegelijk en masse gaan zingen. Dan 

pulseert de polder van de lust.”

Wensboswachter
Inmiddels werkt Arjan al zo’n jaar of 

tien als zelfstandig boswachter. ”Ik zat 

steeds meer achter een laptop en dan 

gebeurt er bij mij net zoiets als bij de 

natuur: verdroging, verzuring en over-

bemesting”, legt hij uit terwijl hij in zijn 

buik knijpt. ”En dus besloot ik mijn 

eigen koers te varen en voor mezelf te 

beginnen. Ik ben een derde generatie 

wensboswachter. Mijn opa wilde het 

worden, maar kwam bij de politie 

terecht. Mijn vader had dezelfde wens, 

maar kreeg een baan bij de gemeente. 

Mij is het wel gelukt, ik had mazzel.”

Ontzet
Arjan en zijn vrouw komen regelmatig 

in Alkmaar. ”Het is voor ons de stad, 

we komen er niet alleen voor de bood-

schappen, maar ook voor speciale 

evenementen zoals de Klim naar de 

Hemel of het Light Festival. En ook van 

Alkmaar Ontzet geniet ik. Liever zoek 

ik dan niet de drukte op, maar het ver-

haal erachter vind ik heel interessant 

en spannend, ik heb geschiedenis 

gestudeerd”, legt hij uit. Het verhaal 

van stadstimmerman Van der Meij 

die met brie¬es in zijn polsstok door 

de vijandelijke linies sloop, zou volgens 

hem kunnen kloppen. ”Landschappelijk 

gezien ieder geval. In die tijd begon het 

land hier te zakken. Dus de boodschap 

om de dijken rond Alkmaar door te 

steken om de Spanjaarden onder water 

te zetten, past in dat plaatje.”

Met de bijzondere jubileumviering van 

dit Alkmaar Ontzet in het vooruitzicht 

vragen we Arjan ook nog wat vrijheid 

voor hem betekent. ”Elkaar de ruimte 

geven”, zegt hij zonder te twijfelen. 

”Niet alles voor jezelf claimen, maar 

elkaar die ruimte gunnen. En uiteraard 

is de natuur voor mij vrij zijn. Hier heb 

je even het gevoel dat je alleen bent, 

weg van anderen. Dat is voor mij het 

ultieme vrijheidsgevoel.”
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”Ik ben een moerasjongen”

Tekst  Els Schipper n  Fotografie  Keith Montgomery 8n10MAGAZINE n  #04  n  2023  n

Arjan en zijn vrouw komen regelmatig 

in Alkmaar. ”Het is voor ons de stad, 

we komen er niet alleen voor de bood-

schappen, maar ook voor speciale 

evenementen zoals de Klim naar de 

gezien ieder geval. In die tijd begon het 

land hier te zakken. Dus de boodschap 

om de dijken rond Alkmaar door te 

steken om de Spanjaarden onder water 

te zetten, past in dat plaatje.”

ultieme vrijheidsgevoel.”
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ALKMAAR

Kennemerstraatweg 181  |  1814 GH Alkmaar

T 072 514 10 00  |  alkmaar@vanderborden.nl

HEILOO

Stationsweg 76  |  1851 LM Heiloo

T 072 535 10 00  |  heiloo@vanderborden.nl

Welkom bij
Van der Borden 
Vastgoedprofessionals

Van der Borden Vastgoedprofessionals is in 1933 in Alkmaar 

opgericht door Pieter van der Borden sr. Later kwamen zijn zoons 

Siem en Jan erbij, waarna Pieter van der Borden jr. zijn vader Jan 

opvolgde. Nu werkt inmiddels de vierde generatie Van der Borden, 

met Jan-Jaap en Annesophie, in de zaak en bestaat de Van der Borden 

Groep uit twee vestigingen. 

Service en professionaliteit gaan bij ons al negen decennia 

hand in hand. Wij zijn trots op ons bedrijf, dat met name 

is gespecialiseerd in woning- en bedrijfsmakelaardij, 

verhuur en beheer van huurwoningen. 

Ons hoofdkantoor staat aan de Kennemerstraatweg 

in Alkmaar, maar je bent ook van harte welkom in 

ons kantoor in Heiloo aan de Stationsweg. 

Maak kennis met ons team en ons specialismen. 

Wij staan graag voor je klaar als je jouw woon-

plannen met ons wilt bespreken. Bel ons voor 

een vrijblijvende kennismaking of loop gewoon 

een bij ons binnen. 

De deur staat altijd voor je open!
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3e generatie: Pieter van
der Borden

Service en professionaliteit gaan bij ons al negen decennia 

hand in hand. Wij zijn trots op ons bedrijf, dat met name 

is gespecialiseerd in woning- en bedrijfsmakelaardij, 

verhuur en beheer van huurwoningen. 

Ons hoofdkantoor staat aan de Kennemerstraatweg 

in Alkmaar, maar je bent ook van harte welkom in 

Wij staan graag voor je klaar als je jouw woon

plannen met ons wilt bespreken. Bel ons voor 

een vrijblijvende kennismaking of loop gewoon 

een bij ons binnen. 

De deur staat altijd voor je open!

4e generatie: Jan-Jaap
van

der Borden

www.vanderborden.nl
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Renée Schilder - mede-eigenaar Theo Schilder Tweewielers

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Ik ben geboren en getogen Alkmaarder, en als kleindochter van 

Theo Schilder opgegroeid met onze winkel. Nu ben ik hier zelf 

werkzaam. Ik zou hier niet weg willen; ik heb gewoon veel met 

de stad. Het is een mooie plek, het is gezellig en ik heb er veel 

vrienden. Eigenlijk is het een groot dorp, een beetje ons kent 

ons. Ik voel me wel gelukkig als Alkmaarder. Toen ik voor mijn 

hbo-studie naar Haarlem ging, vond ik dat een wereldreis. 

Daarom stapte ik over naar Hogeschool Alkmaar, dat voelde toch 

beter. Later moest ik voor mijn minor toch weer naar Haarlem 

en dat was toch ook wel leuk, maar in Alkmaar voel ik me altijd 

thuis. Nu ik moeder ben, kom ik veel in De Hout. Voorheen was 

dat vooral het Waagplein. Ik kom nu graag bij Pluim én ik vind 

het Ritsevoort een mooie straat. Mijn dochter van bijna drie 

vindt vooral de Molen van Piet heel leuk. Elke molen is de 

Molen van Piet.”

Wat is jouw mooiste 8 October (kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Het meeste weet ik van foto’s, maar van één jaar weet ik het nog 

goed. Ik denk dat ik een jaar of zes was, dus dat zal in 2000 of 

2001 zijn geweest. Toen wonnen wij met de buurkinderen een 

prijs in de Kinderoptocht als Lolbroeken. Geen idee waarom we 

dat waren, misschien was het gekoppeld aan het thema van toen, 

maar we hadden allemaal tuinbroeken aan die we zelf met verf 

versierd hadden. Mijn moeder regelde elk jaar iets voor de hele 

buurt en maakte er altijd iets gezelligs van, echt met z’n allen. 

Ik denk niet dat alle ouders dat deden, dus dat vond ik heel erg 

leuk.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Op mijn mountainbike of race¦ets door het bos rijden, dat is 

voor mij het ultieme gevoel van vrijheid. Maar ook gaan en staan 

waar je wilt. Dat je kunt doen waar je je goed bij voelt en wat je 

leuk vindt.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”Dat is een hele leuke vraag, maar dat weet ik nog niet. Het zou 

in het ziekenhuis kunnen zijn, want ik ben in die tijd uitgerekend 

van ons tweede kindje. Misschien kan ik nog heel even een kijkje 

nemen op het Ritsevoort, bij Mooij of bij Pluim, maar ik ben 

bang van niet. Het wordt dit jaar dus een iets andere 8 oktober 

dan anders.”

De Alckmaerder
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25 Jaar geleden kwam Ella van der Schel 
vanuit Oekraïne naar Nederland, voor 
de liefde… voor bloemen. Sinds 2014 
heeft zij haar eigen zaak, recht tegenover 
het Stedelijk Museum Alkmaar. Menig 
Alkmaarder weet inmiddels de weg naar 
Alcmaria Flowers te vinden. Ella is een 
gedreven ondernemer, maar vooral een 
gepassioneerd bloemiste: ”Ik word blij als 
meer mensen naar mij toe komen om 
bloemen te kopen; dat doet me goed.” 
Terwijl Ella honderduit praat, verwijdert ze 
verdroogde blaadjes van diverse bloemen 
in haar winkel. Het lijkt wel alsof elke 
bloem afzonderlijk wordt gekeurd.

Kinderdroom

”Een bloemenzaak beginnen was vroeger al mijn droom. 

Bloemen kweken, iets moois maken en dat verkopen. Mijn opa en 

oma hadden een huis met 4.000 m2 grond. Ik zei als klein meisje 

op zeker moment tegen mijn opa dat er genoeg gras voor de 

konijnen stond en dat ik daarom een stukje grond ging omspitten 

om een bloemenperkje te creëren. Op mijn twaalfde kwam ik er 

via een tijdschrift achter dat Nederland hét bloemenland was en 

besloot ik dat ik daar naartoe moest om mijn droom in vervulling 

te laten gaan.” Ella trouwt jong met een Oekraïense man en krijgt 

een zoontje, maar het huwelijk loopt stuk. Op 19-jarige leeftijd 

staat zij er alleen voor. ”Ik vroeg me af of ik naar Nederland 

durfde te gaan, maar als iets niet goed gaat in je leven en je 

verdrietig bent, geeft dat ook power. Ik dacht: ’Kan het erger?’ 

’Nee’, zei ik. Zodoende vond ik de kracht om door te gaan.”

Eigen zaak

In Nederland trouwt Ella opnieuw, met een Nederlandse man, 

en krijgt ze nog twee dochtertjes. Helaas komt ze na tien jaar tot 

de conclusie dat dit niet de man is met wie zij oud wil worden. 

Inmiddels heeft ze in verschillende bloemenwinkels in Alkmaar 

ervaring opgedaan en een vakopleiding bloemsierkunst bij 

het Clusius gevolgd. Toen was het tijd voor een eigen zaak! 

In dezelfde periode dat haar oog valt op het pand aan het net 

verbouwde Canadaplein wordt ze opnieuw verliefd. Maar wel 

onder één voorwaarde: ”Toen hij zich afvroeg of werken en een 

relatie wel samenging, zei ik: ’Het lukt zeker, maar de winkel gaat 

altijd voor’.” En zo zit Ella elke ochtend achter de laptop om 

online ’bloemen van de klok’ te kopen. Om kosten te besparen, 

haalt ze die zelf op in Aalsmeer. 

Op de bres

Hoewel ze, ondanks de eenzame start in Nederland, nooit spijt 

heeft gehad van haar keuze om haar thuisland te verruilen voor 

Nederland, is Ella uitgesproken kritisch over het Alkmaarse 

ondernemersklimaat en de wet- en regelgeving. Die houden geen 

rekening met de belangen van kleine ondernemers zoals zijzelf. 

”Het doet zo’n pijn. Ik ben de vreemde uit een ander land. Ik ben 

trots dat ik in Alkmaar mag werken en een winkel in het centrum 

mag hebben. Ik wil dat Alkmaar nog mooier wordt en dan zie ik 

dat er kromme besluiten genomen worden, die de gezellige 

knusheid verstoren. Jammer!” Als voorbeeld noemt ze de grote 

bloemenkraam die op vrijdag, de beste dag voor de bloemen-

handel, bijna pal voor ’haar deur’ mag staan. Het stelt haar teleur 

dat ze bij het ondernemersloket geen gehoor vindt voor haar 

kritische geluid.

Tranen

Als we beginnen over het thema van de ontzetviering, ’Het Licht 

van de Vrijheid’, benoemt ze eerst de verschillen tussen het leven 

in Oekraïne en in Nederland. ”Als jonge vrouw zag ik al cultuur-

verschillen. Bijvoorbeeld met een partner op een terrasje zitten 

en een wijntje drinken; dat kan in West-Europa. In de Oekraïense 

cultuur wordt de tafel zwaar gedekt en staat er sterke drank op 

tafel. Daar is niks mis mee, maar ik miste die andere manier 

van leven die ik bijvoorbeeld in �lms zag. Dat wilde ik ook.” Tot 

Rusland Oekraïne binnenviel, ging ze ieder jaar een paar weken 

naar haar familie, die in dorpen rond de stad Soemy woont. Nu 

zet ze zich op afstand in. ”Ik zamel geld in voor soldaten en koop 

spullen waarvan ik weet dat ze op de juiste plek terechtkomen. 

Dat ik zo toch iets kan betekenen, geeft mij een stukje trots. En ja, 

als ik ooit weer terugga, zullen er tranen zijn. Van opluchting en 

het feit dat de vrijheid terug is. Ik ben Hollands, mijn huis is hier, 

maar in mijn hart ben ik Oekraïense. Mijn hart huilt.”

Zuurkool

De situatie in haar moederland weerhoudt haar er niet van te 

dromen over de toekomst: ”Ik wil graag een tweede winkel en een 

grotere winkel. En ik wil zelf bloemen kweken. Om dat te doen, 

huur ik nu stukken grond en een gedeelte van een kas. Maar 

het liefst wil ik alles bij elkaar op één terrein, naast mijn huis.” 

En wat doet Ella op 8 oktober? ”Dan vier ik onze vrijheid bij mij 

thuis, met zuurkool. Dat is mijn lievelingsgerecht. Door Alkmaar 

Ontzet mee te vieren, toon je waardering voor het feit dat wij in 

vrijheid leven.”

Naar 
Holland 

voor 
de liefde 

voor 
bloemen

Tekst  Harry de Bles n  Fotografie  Keith Montgomery
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Ooit belandde oud-gevangenis-
directeur Wim Harsveld (75) 
zelf in de cel. Tegenwoordig 
geeft hij rondleidingen in 
de voormalige Alkmaarse 
gevangenis Schutterswei 
dat in 2020 is omgetoverd 
tot The Fallon Hotel. 

”Een van de kardinale fouten 
die mensen maken, is denken 
dat er goede en slechte 
mensen zijn”, stelt hij.

Zijn hartslag schiet steevast van 70 naar 

140 bij de aanblik van een ladder tegen 

de muur van de vroegere gevangenis. 

Ook is Wim nog iedere dag stom-

verbaasd dat de voordeur gewoon 

opengaat als je er een duwtje tegen 

geeft. ”Het kwartje wil maar niet vallen 

dat hotelgasten gewoon via de voordeur 

vertrekken”, zegt hij. ”Typisch geval van 

beroepsdeformatie.”

Holleeder

Lopend in de lange gang waaraan 

de voormalige cellen grenzen, houdt 

Wim stil bij nummer 118. ”Kijk, hier zat 

Willem Holleeder”, zegt hij terwijl hij 

de zware deur opentrekt. In de fraaie 

hotelkamer erachter doet op het eerste 

gezicht niets aan een cel herinneren. 

Een blik op het kleine luikje in de deur 

zegt echter genoeg. Samen met zijn 

collega-rondleiders, allemaal oud-

medewerkers van Schutterswei, leidt 

Wim jaarlijks elfduizend mensen rond. 

”Als wij hier lopen, bese®en we allemaal 

in wat voor bijzondere wereld we hebben 

geleefd, met bijzondere mensen met 

bijzondere problemen. Én dat we 

mensen de ogen openen. ’Bedankt voor 

de levenslessen’, zei iemand laatst.”

Water en brood

Hagenees Wim was 24 toen hij 

beroepsmatig in het gevangeniswezen 

terechtkwam, al had hij er in zijn tijd 

bij de marine al mee kennisgemaakt. 

”Vlak voordat ik de marine uitgeknikkerd 

ben, kreeg ik veertien dagen streng 

arrest met om de dag water en brood. 

Ik kwam namelijk nooit terug van verlof. 

De Marechaussee kwam me halen; 

toen mocht ik de cel in.” Op zijn 26e 

ging Wim de schoolbanken weer in. 

Hij werd bewaarder in Scheveningen 

en werkte daarna onder meer in de 

Bijlmerbajes. Vervolgens kwam hij in 

Alkmaar terecht bij De Bergerhout, 

het huis van bewaring, in combinatie 

met Schutterswei, dat lange tijd 

gevangenis was voor langgestraften. 

”De hele top van crimineel Nederland 

zat hier. Naast Willem Holleeder, 

toentertijd voor de Heineken ont-

voering, bijvoorbeeld ook zijn zwager 

Cor van Hout en Klaas Bruinsma.”

Oranjekwartier

Wim probeerde altijd de mens achter 

de gevangene te zien. ”Een van de 

kardinale fouten vind ik dat mensen 

denken dat er goede en slechte mensen 

zijn. Het gaat om de kansen die je krijgt. 

Kijk in Alkmaar: grote kans dat wie 

geboren is in Oud-Overdie niet dezelfde 

kansen heeft als iemand die opgroeit 

in het Oranjekwartier. Maar het kan 

iedereen overkomen om in de gevan-

genis te belanden. Dan heb ik het niet 

over de Holleeders en de Taghi’s van 

deze wereld; heel veel mensen kunnen 

het leven niet aan. Ik heb wel gehad dat 

mensen kwaad wegliepen van mijn 

rondleiding. Die hadden een bepaald 

beeld in hun hoofd en mijn verhaal 

sloot daar niet bij aan. Bijvoorbeeld 

de veronderstelling dat een arts nooit 

in de gevangenis kan belanden; dat is 

niet mijn ervaring.”

”Het kan 

iedereen 

overkomen 

om in de 

gevangenis 

te belanden”

Schutterswei

De hele top 
van crimineel 
Nederland 
zat hier
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23 uur cel

Bij de opening in 1884 telde Schutterswei 

26 cellen, na uitbreiding in 1893 werden 

dat er 120. In die tijd was het een grote 

gevangenis. Ter vergelijking: de nieuwe 

gevangenis in Zaanstad telt nu 1.200 

plaatsen. ”Zo’n grote gevangenis is een 

fabriek die mensen vermaalt. Eerder 

dit jaar waren daar in drie maanden 

tijd drie zelfmoorden. Door de groot-

schaligheid is de menselijke maat zoek; 

daardoor is het zoeken en vinden van 

creatieve oplossingen moeilijker. Dat kan 

ertoe leiden dat gedetineerden die niet 

goed mee kunnen doen met activiteiten, 

zoals luchten, sporten of arbeid, op hun 

cel worden geplaatst. Zo zitten tientallen 

gedetineerden 23 uur per dag in een 

volledig isolement, met een tv, koelkastje 

en toilet. Dat bemoeilijkt hun terugkomst 

in de maatschappij”, stelt Wim. ”Die 

gedetineerde wil jij niet als buurman, 

ik ook niet.”

”Er zijn geen 

goede en 

slechte 

mensen; 

het gaat om 

de kansen 

die je krijgt”

Balpennen

Wim zet meer vraagtekens bij de ont-

wikkelingen rond het gevangeniswezen. 

”Gevangenisregimes moeten steeds 

strenger. Ja, maak ze maar gek. Het gaat 

steeds niet over mensen, maar over 

de positie van de minister.” De drukkerij 

die ooit in Schuttterswei was gevestigd, 

zorgde voor leuk werk. Maar doordat 

het elders goedkoper kon, ging die de 

deur uit. Wat overbleef, was het in elkaar 

zetten van balpennen. ”Staa°e, veertje, 

onderkant, bovenkant: vijfhonderd 

pennen verder is het doosje vol en 

begin je aan het volgende doosje. 

Maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. 

Als gedetineerde word je knettergek. 

Om die reden ben ik blij dat mijn taak 

erop zit. Ik heb een mooie tijd gehad, 

veel plezier gehad, spannende dingen 

meegemaakt, maar dit wil ik niet. Het 

zou beter zijn als gestraften een vak 

kunnen leren, zodat ze terug kunnen 

komen in de maatschappij als werk-

krachten die we nu hard nodig hebben: 

timmerman, loodgieter, tegelzetter.”

Canarische Eilanden

Sinds zijn pensioen geniet Wim 

met volle teugen van zijn vrijheid. 

”Tot op zekere hoogte, want natuurlijk 

heb je altijd verantwoordelijkheden en 

afspraken. Maar ’s winters wonen mijn 

vrouw en ik vier maanden op de 

Canarische Eilanden. Dat is een soort 

tweede leven, want de levensomstandig-

heden daar en in Alkmaar lijken helemaal 

niet op elkaar. Ik heb de vrijheid om te 

kiezen, maar ook de mogelijkheden.”

En wat staat er op de planning voor 

8 oktober? ”Waarschijnlijk niet veel. 

Ik bezoek graag een café, maar dat 

massale is het niet voor mij. Als mensen 

achter me langslopen, voelt dat niet 

goed. Ik ben in die veertig jaar nooit 

bang geweest, maar ik houd nog altijd 

graag het overzicht. Tijdens de rond-

leidingen, als ik sta te vertellen, zorg ik 

ook altijd dat er niemand achter me 

staat. Dat is ingeslepen.”
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Zijn wie je bent en (uit)dragen wat je wilt? 
Hier staan wij voor bij de Cyso Group. 
Bij ons kun je je blijven ontwikkelen; op jouw 
interessegebied, maar ook als persoon. 

Vrijheid
Als flexibele werkgever staan we voor 
vrijheid, werken met de allernieuwste 
internet- en cloudtechnologie en kwaliteit 
boven kwantiteit. Wil jij ook ‘spelen’ met 
het serieuze speelgoed voor iedere IT’er? 

Dan ben je bij ons op het juiste adres.

www.cyso.group

ONTWIKKELEN IN DE IT?

STOKMAN Alkmaar  Wolvenkoog 4, tel. (072) 561 24 24
Den Helder  Pastoor Koopmanweg 11, tel. (0223) 63 74 84
Hoorn De Factorij 7, tel. (0229) 28 20 80

Dacia Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Mobilize Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Kijk voor meer info op stokman.nl/dacia

ONTDEK DE NIEUWE DACIA 
RANGE BIJ STOKMAN
ONTDEK DE NIEUWE DACIA 
RANGE BIJ STOKMAN

Bereken uw eigen maandtermijn op stokman.nl/dacia/private-lease DACIA

JOGGER
RUIME EN COMFORTABELE 
7-ZITS GEZINSAUTO

SANDERO STEPWAY
ROBUUSTE EN VEELZIJDIGE 
CROSSOVER

DUSTER
STERKE EN 
VEELZIJDIGE SUV

SPRING
100% ELEKTRISCH  
VOOR EEN DACIA-PRIJS

SANDERO
COMPACT VAN BUITEN 
EN ZEER RUIM VAN BINNEN 

MIDDENIN DE WEILANDEN VAN STOMPETOREN 
VIND JE EEN IDYLLISCHE PLEK WAAR JE TOT 
RUST KOMT TUSSEN DE BLOEMEN EN KRUIDEN. 
”DE PLANTEN IN DEZE TUIN ZIJN ALLEMAAL EET-
BAAR EN GEBRUIK IK OM THEE VAN TE TREKKEN.” 
LINDA APPELMAN IS MEVROUW CHA; ZE RUNT 
HIER SINDS 2012 HAAR EIGEN THEEHUIS EN -TUIN.

NA IEDERE 
THEEREIS 
BEN IK 
EVEN 
VERLIEFD 
OP DAT 
LAND
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SMAKEN ZOEKEN
”Het is hier onder de roze bloesem trouwens net Japan!”, merkt 

Linda op. We drinken een van haar ’theechampagnes’ onder de 

pergola in de theetuin. Bruiswater met een siroop van een witte 

theemelange uit Malawi, in een mooi coupeglas geserveerd. 

”Hier komt perzik duidelijk in naar voren. Er zit ook een beetje 

hibiscus in.” Linda is altijd bezig met smaken zoeken. Eén 

keer per jaar gaat ze op theereis. Er zijn meer dan 60 thee-

producerende landen in de wereld. Zo is ze onlangs een maand 

in India geweest, waar ze onder andere bij een kleine theeboer 

zag met hoeveel passie er thee wordt gemaakt. ”Alleen de 

topkwaliteit blaadjes worden verwerkt en elke dag werken er 

gepassioneerde mensen. Dát vind ik belangrijk. Om dat 

vervolgens hier aan mensen te laten proeven en hen de 

mogelijkheden van thee te laten ervaren, vind ik tof. Je merkt 

overigens ook aan het aanbod in mijn webshop waar ik heen 

ben geweest; na iedere theereis ben ik even verliefd op dat land!”

MET MENSEN WERKEN
Welke ambities heeft Linda verder? ”Het is bijzonder dat ik mijn 

dromen al op mijn dertigste had gerealiseerd. Ik geniet iedere 

dag van mijn bedrijf. Nu ben ik 34 en zit ik nog vol energie! 

Daarom ben ik hiernaast een pluktuin en voedselbos begonnen: 

Stichting Heer IKIGAI.” Hier groeien straks diverse groenten; een 

leuke link naar haar roots. ”We werken volledig met vrijwilligers”, 

zegt Linda. ”Iedereen die wil, mag helpen. Dat vind ik heerlijk, 

want voor mij zijn mensen heel belangrijk. Om de tijd voor elkaar 

te nemen. ’Ikigai’ staat bovendien voor ’de reden van je bestaan 

en waar jij gelukkig van wordt’. Dat past bij mij, want ik doe nu 

waar ik gelukkig van word. Dat gun ik iedereen.” 

KRACHT OM BIJ TE STUREN
Biedt dat haar een gevoel van vrijheid, in lijn met het thema van 

deze glossy? ”Als ondernemer kan ik mijn dagen in alle vrijheid 

zelf indelen. Ik ben heel enthousiast en zeg snel ’ja’ tegen dingen, 

maar ik leer steeds beter te benoemen hoe druk ik het heb. In 

mijn jeugd leerde ik al dat werken belangrijk is, maar ik heb nu 

de kracht gevonden om bij te sturen. Als het even te druk wordt, 

ga ik terug naar de basis: goed eten, slapen, naar yogales en in 

de tuin werken. En op reis, want dat geeft me veel nieuwe energie. 

Volgend jaar wil ik het liefst op theereis naar Taiwan of Thailand.”

INSPIRATIE UIT CHINA
”Ik woonde op mijn eenentwintigste voor mijn eindstage in 

China, waar een rijke theecultuur te vinden is. Het maakt niet uit 

hoe arm of rijk je bent; er is daar een thee voor jou”, begint Linda. 

Ze studeerde Innovatie binnen de hotellerie. ”Ik ben hier op het 

platteland opgegroeid, waar de dingen ’gewoon’ gaan zoals ze 

gaan. In China is alles zó anders, dat ik wel eerst heimwee kreeg 

naar huis. Maar toen ik me eraan overgaf, zag ik de mooie dingen 

van het land. Zo ook de theecultuur, die meer dan 5.000 jaar 

teruggaat. Ik heb daar veel thee geproefd en er veel over geleerd. 

Toen ik terugkwam in Nederland en zag dat we eigenlijk alleen 

maar Pickwick-thee hebben, dacht ik: ’Dat kan anders’.”

VER WEG EN LOKAAL
Linda besloot zelf thee te gaan verkopen. Daarvoor ging ze 

terug naar China om thee in te kopen bij lokale theeboeren. 

Nu, dertien jaar later, is ze uitgegroeid tot theesommelier, runt 

ze de webshop ’Mevrouw Cha’, heeft ze een theetuin aangelegd 

en verzorgt ze theeproeverijen. ”Cha staat voor thee in het 

Chinees en Mevrouw is West-Europees”, vertelt Linda verder. 

”Dat zie je terug in mijn concept: thee met een bijzondere 

oorsprong, ver weg, maar op een westerse manier bereid. 

Mijn producten koop ik in bij lokale ondernemers. Zo laat ik 

bij de theeproeverij onder meer Beemsterkaas terugkomen in 

een van de hapjes. Ik geloof erin dat producten veel meer smaak 

hebben als ze groeien op plekken waar ze het beste kunnen 

groeien. Daarom wil ik altijd weten wat er in eten zit en waar het 

vandaan komt. En daarom ben ik ook onwijs blij met mijn eigen 

theetuin; een droom die is uitgekomen!”

EIGEN KOERS
Die droom heeft Linda bereikt dankzij haar nieuwsgierigheid en 

drang om haar eigen koers te bepalen. ”Ik ben opgegroeid als 

boerendochter. Mijn ouders runden een bedrijf in groenteteelt, 

wat mijn broertje nu heeft overgenomen. Vroeger droeg ik ook 

mijn steentje bij, maar al snel wilde ik meer ontdekken van de 

wereld; weg uit ons vertrouwde cirkeltje. Ik heb geleerd voor 

mezelf te kiezen; als ik iets niet leuk vind, doe ik het op mijn 

manier anders. Als klein meisje zag ik bijvoorbeeld hoe een 

vriendin met mes en vork at. Bij mij thuis aten we altijd met een 

lepel om ons eten ’snel naar binnen te schuiven’. Toen besloot ik 

stellig dat ik ook met mes en vork wilde eten en heb ik aan de 

ouders van mijn vriendin gevraagd of ze mij dat konden leren.”

JUISTE BALANS
Het is een rode draad door haar leven; Linda kijkt graag naar 

hoe iets ánders kan en doet dat ook. ”Thee bestaat voor 99% 

uit water, dus die ene procent die we eraan toevoegen moet 

naar mijn mening iets moois zijn. Het is voor de gemiddelde 

Nederlander normaal om een theezakje zo’n achttien seconden 

in het glas te laten hangen. Maar ik laat bepaalde thee soms wel 

twee uur trekken. Zeker als ik het ga combineren met eten. Je kunt 

wel de vergelijking maken met wijn: de ene wijn heeft meer body 

dan de ander. Dat zegt veel over welk eten er goed bij past. Je 

probeert daarin altijd de juiste balans te vinden. Dat doe ik door 

veel te proeven, te kijken naar recepten uit het land waar de thee 

vandaan komt, en soms ontdek ik ’per ongeluk’ mooie 

smaakcombinaties.”

Tekst  Suzanne Moeskops n  Fotogra¦e  Annette van Dijk - Leek

”Het is 
belangrijk 
om de tijd 
te nemen 

voor elkaar”

”Ik vind 
het tof om 
mensen de 
mogelijk-
heden 
van thee 
te laten 
ervaren”
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Patrick Oud  - algemeen directeur Nic Oud BV

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Ik ben een echte kaaskop. Alkmaar is een heerlijke stad, ik ga er 

nooit meer weg. Ik ben hier geboren en getogen. Mijn vrienden 

en mijn vader wonen allemaal in een straal van twee kilometer. 

Alkmaar is heel gezellig én vlakbij het strand. Ik probeer via mijn 

lidmaatschap van een aantal ondernemersverenigingen ook wat 

bij te dragen aan onze mooie stad. Ik woon zelf vlak bij De Hout, 

wat een prachtig stuk Alkmaar is. Ontzettend leuk dat Junior 

Kamer het Alkmaar Culinair Plaza heeft verplaatst van de 

binnenstad naar deze prachtige plek. Een geweldig evenement 

dat ik als oud-Junior Kamerlid een warm hart toedraag.”

Wat is jouw mooiste 8 October-(kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Toen ik negen jaar oud was, eind jaren zeventig, wilde ik graag 

drummer worden, maar ik moest eerst leren trommelen van mijn 

vader en zo belandde ik bij fanfare St. Caecilia. Dat was niet altijd  

feest. Het was een volwassenenkorps, dus tempo en kleding 

waren niet afgestemd op kleine jochies. De muts was te groot 

en de trommel te zwaar. En als het dan ging regenen, was 

de grootste traktatie een bal gehakt in café Het Hertenkamp, 

na a©oop als bedankje. Maar wat waren we trots dat we de hele 

8 October-optocht mochten meelopen.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Dat de beperkingen om dingen te doen en te zeggen wat je 

wilt minimaal zijn. Het is een onrustige tijd met de oorlog in 

Oekraïne en als je ziet wat de bevolking daar moet meemaken, 

mogen we wel vaker realiseren wat een groot goed het is om in 

vrijheid te kunnen leven.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”Tussen café Bruintje en sociëteit De Dieu. Bruintje is de eerste 

kroeg die we tegenkomen als we de stad ingaan, daar spreken 

we af met vrienden. En we proberen dan via Pluim naar De Dieu 

te gaan, maar meestal komen we niet verder dan Pluim. Ik ga 

natuurlijk ook naar de optocht kijken en dan vooral naar de 

Knickerbockers, het Trompetterkorps Alkmaar. Die vind ik echt 

te gek, daar krijg ik nog steeds kippenvel van.”

8n10MAGAZINE n  #04  n  2023  n 23Tekst  Rianne Groen n  Fotograf ie  Annette van Dijk - Leek

De Alckmaerder

Laat 172A - Alkmaar
072-5115187

beenmode & bodyfashion

Altijd in de buurt

ETL Assurance & Overheidsaccountants
Henk Schijvenaarstraat 1  •  2031 VZ Haarlem

0615 428 098  •  r.schuijt@etl-ao.nl  •  www.ipa-acon.nl
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Boris Stiensma groeide op in 
de binnenstad van Alkmaar en 
woont met zicht op de Molen 
van Piet en de Grote Kerk. Een 
echte Alkmaarder. Als kind al 
verweven met de Ontzetviering 
en met zijn eigen gezin als 
bezoeker van de festiviteiten. 
Dit jubileumjaar is hij zeker 
weer van de partij. 

”Het brengt je terug in de tijd”, zegt 

Boris. En dat is nu net zijn vakgebied. 

Zo werkte hij met grote precisie aan het 

herstel van de klok van Huize Westerlicht, 

met gereedschappen waar zijn opa nog 

mee sleutelde in de Ringersfabriek.

Inspecteren

Tien jaar geleden al wordt Boris uit-

genodigd in Huize Westerlicht om het 

uurwerk dat op dat moment al jaren 

stilstaat te inspecteren en te vertellen wat 

er voor nodig is om het weer werkend in 

oude staat te herstellen. Tijdens zijn 

inspectie vindt Boris een van de wijzers 

van de klok in de dakgoot van het 

Rijksmonument. De wijzer bewaart hij 

in zijn atelier.

Jaren verstrijken, waarin Huize Wester-

licht volledig wordt gerenoveerd en 

Noordwest Ziekenhuisgroep het als 

kantoor en opleidingscentrum in gebruik 

neemt. Maar de klok dan? 

Als een soort kers op de taart werft 

Stichting Vrienden van Noordwest de 

fondsen bij de goede doelenstichting 

van Nh1816 Verzekeringen. Met wat 

vertraging door vermeende vleermuizen 

kan Boris na zoveel jaar eindelijk aan de 

complexe klus beginnen. 

Constructie

Want complex kan je de renovatie van de 

klok uit 1932 gerust noemen. Het ontwerp 

is geheel in de stijl van de Amsterdamse 

school. Van de nieuwe zakelijkheid van 

de architectuurstroming gaat Boris’ hart 

sneller kloppen. ”Thuis heb ik een grote 

verzameling van zaken die uit die tijd en 

stroming komen”, vertelt de edelsmid. 

Hij is in Alkmaar al bijna 25 jaar dé 

autoriteit voor de stadsuurwerken en 

onderhoudt onder meer de carillons van 

de Waagtoren, de Sint-Laurenskerk en de 

bloemenklok in De Hout. Dat zijn grote, 

historische klokken, dus Boris is wat 

gewend. 

De renovatie van de klok van Westerlicht 

betitelt hij desondanks als zwaar. ”Dat is 

niet letterlijk vanwege de grote glazen 

wijzerplaten, maar vooral ook mentaal. 

Een uurwerk renoveren dat me zo aan-

spreekt, legt de lat hoog. De constructie 

met twee buizen bijvoorbeeld die de 

tandwielen aan behoren te sturen is heel 

bijzonder. Het mechanisme van slingers 

en tandwielen wordt echter geauto-

matiseerd.” De smalle toren van Wester-

licht waar je nauwelijks met twee mensen 

in kan staan, maakt het bijna onmogelijk 

om de klok met regelmaat te onder-

houden. ”De materiaalkeuze was destijds 

niet de verstandigste”, gaat Boris verder, 

”koper en ijzer tezamen is bepaald niet 

duurzaam. In de constructie werk ik nu 

bijvoorbeeld met messing, dat gerust een 

eeuw mee kan gaan.”

Ontdekking

In de kelder van Huize Westerlicht laat 

Boris de enorme glazen platen van 

de klok zien. Eenmaal gemonteerd zijn 

die prachtig transparant en lijken ze 

om de kopergroene toren te zweven.”

De wijzerplaat is zwart met goud. Voor 

het terugbrengen van het bladgoud zijn 

de glasplaten even in Amsterdam 

geweest waar Glasstudio Van Tetterode 

zich erom bekommerde. We hebben 

overigens geluk gehad dat iemand nog 

eens goed naar oorspronkelijke foto’s van 

de klok heeft gekeken en de zwarte kleur 

daar heeft ontdekt. Mogelijk dat die verf 

al na twintig jaar door weersinvloeden is 

verdwenen, maar die hoort er natuurlijk 

wel terug te keren.”

Clematis

Passie voor vakmanschap is wat past bij 

Boris. Af en toe lijkt hij te controleren of 

de interviewer de draad niet kwijt is als 

het onderwerp technisch wordt, maar 

tegelijkertijd kan hij zijn enthousiasme 

voor zijn ambacht niet verbergen. 

Tijdens Alkmaar Ontzet 450 jaar spelen 

de carillons uiteraard mooier dan ooit. 

De beiaardier Christiaan Winter heeft 

zelfs een speciale compositie voor dit jaar 

gemaakt. Waar Boris dan te vinden is? 

”Niet meer in de buurt van de optocht”, 

zegt hij eerlijk, ”ik ben niet op zoek naar 

de massa.” Een verleden met Alkmaar 

Ontzet heeft Boris wel degelijk. 

Clematis, de bloemenwinkel van zijn 

ouders en jarenlang een begrip in 

Alkmaar, leverde bloemen aan de 

ontzetviering. Hiermee versierden de 

bouwers bijvoorbeeld hun praalwagens. 

”Ik heb zelf ook nog wel eens mee-

gelopen”, herinnert Boris zich, ”had ik 

met een vriend een wagen gebouwd. 

Hij zat verkleed als leeuw in een kooi. 

En ik was de trotse dompteur die de boel 

in de juiste richting voort trok.”

Bij het verschijnen van dit 8•10 Magazine 

staat de toren van Huize Westerlicht er 

ook weer trots bij en is hij met kersverse 

wijzerplaten in oorspronkelijke staat en 

glorie te bewonderen.

Meesterklus van Boris Stiensma

De klokt tikt weer
bij Huize Westerlicht

Tekst  Mark de Niet n  Fotogra¦e  Annette van Dijk - Leek
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Boris houdt de wijzer van de klok vast die hij tien jaar in zijn atelier bewaarde.
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Op een zonnige voorjaarsdag melden wij ons bij 
de kamer van Ad Jansen (97) in woonzorgcentrum 
Insula Dei in Arnhem. Ook al woont hij niet meer 
in Alkmaar, ’meneer Jansen’ wordt nog steeds 
beschouwd als dé ambassadeur van Alkmaarse 
veteranen. Een lichtend voorbeeld voor iedereen 
die uitvoering geeft aan het motto van het 
Nationaal Comité 4 & 5 mei: ’Geef Vrijheid door’. 
Zo zit hij ook klaar voor het interview; in grijze 
broek, blauwe blazer en getooid met baret.

Ad werd in 1925 in Brabant geboren. Na de bevrijding 

van Zuid-Nederland meldde hij zich, ideëel gemotiveerd, 

aan als oorlogsvrijwilliger. Na een zware opleiding in 

Camp Lejeune (VS) maakte hij van begin 1946 tot medio 

1947 als hospik deel uit van de mariniersbrigade die op 

Oost-Java werd ingezet tegen de nationalistische weerstands-

groepen in Indonesië. In 1963 verhuisde hij met zijn gezin 

naar Alkmaar. Na het overlijden van zijn echtgenote Jo in 2006, 

van wie hij lange tijd mantelzorger was, begaf hij zich weer 

onder de mensen.
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Ambassadeur

Als ’40-ste raadslid’ (de enige onoµciële, naast 39 oµciële 

raadsleden) woonde hij jarenlang bijna alle commissie- en 

raadsvergaderingen bij, was hij stads- en natuurgids, maakte 

hij deel uit van de paddenwerkgroep Heiloo, verzorgde hij 

lessen op basisscholen, maar pro�leerde hij zich boven alles als 

ambassadeur, in het bijzonder van Alkmaarse en Indië-veteranen. 

Bij lokale en nationale herdenkingen, voor de camera of voor 

de klas; Ad was erbij en zond zijn boodschap de wereld in. 

”Het verhaal moet verteld blijven worden”, benadrukt hij herhaal-

delijk gedurende het interview. Voor zijn verdiensten werd hij in 

2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Toen 

zijn gezondheid het liet afweten, werd naarstig gezocht naar een 

plek waar Ad de nodige zorg kon krijgen. ”In Alkmaar was geen 

plek voor me. Ik vond dat heel jammer. Ook in Bronbeek, het 

Arnhemse verzorgingstehuis voor oud-militairen, kon ik helaas 

niet terecht. Daarom woon ik nu daar vlakbij, in Insula Dei.”

Groot gemis

Ad is nu ruim drie jaar weg uit onze stad. Alkmaar 

mist hem, mist hij Alkmaar ook? En waar brengt 

hij tegenwoordig zijn dagen mee door? ”Wat ik 

bijvoorbeeld mis, zijn de Grote Kerk en de 

orgelconcerten. Daar ging ik altijd trouw 

naartoe met Frans van Hoeke, de architect. 

Daar heb ik nog geen echte vervanging voor 

gevonden. Pieter van Dijk speelt wel eens hier 

in de Eusebiuskerk, maar ik weet niet wanneer. 

Daar moet ik nog eens achter zien te komen. 

Ik heb op vrijdag altijd activiteiten hier in huis. 

’s Ochtends klassieke muziek en ’s middags de 

herensociëteit. Dat is een leuke club, waar we over 

heel gevarieerde onderwerpen praten.”

Stem laten horen

Op welke activiteiten in zijn leven is Ad trots? Daar 

twijfelt hij geen moment aan; hij brandt los over zijn 

Indië-tijd, hoewel hij het woord ’trots’ liever vermijdt. 

”De eerste verkenningen waren indrukwekkend”, stelt Ad. 

”Dan kwam je in die kampongs en zag je de hongersnood, 

de mensen vol onder de zweren, hongeroedeem en ze hadden 

geen kleding meer; ze liepen in juten zakken. Toen zei ik tegen 

mijn bataljonsarts: ’Ik kan niet beoordelen of het besmettelijk is, 

maar hier moeten we wel iets aan doen.’ We konden van de oude 

voorraad van winterhulp, die nog in de magazijnen lag, heel veel 

kleding krijgen. Ik ben dankbaar voor wat ik heb kunnen en 

mogen doen.” Zo heeft Ad zijn stem goed laten horen. Hij heeft 

zelfs met de koning gesproken over de uitkomsten van het grote 

dekolonisatieonderzoek. ”Ik ben hier kritisch op geweest en dat 

ook laten weten aan de historici die bij het onderzoek betrokken 

waren. Ik zei: ’Jullie schrijven dingen op afstand, jullie zijn er 

niet bij geweest. Wij hebben tot onze nek aan toe in de rotzooi 

gezeten. Wij moesten door kali’s (rivieren, red.), suikerrietvelden, 

mangrovebossen, noem maar op. En jullie schrijven dat we 

avonturiers zijn; hoe durven jullie!’ De koning heeft heel goed 

naar me geluisterd.”

 ”Het 
 verhaal 
 moet 
 verteld 
 blijven 
 worden”

Ad Jansen

IKBENEEN 
VRIJEJONGEN
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Arm-in-arm

Ad heeft ook veel voor onze stad betekend. Na het sponsordiner 

van de ontzetviering stond hij altijd trouw buiten de Grote Kerk te 

wachten om samen met het bestuur van de 8 October Vereeniging 

arm-in-arm achter het optredende showkorps naar de Taptoe 

op het Waagplein te lopen. Wat voor band voelt hij nu nog met 

Alkmaar? ”In sommige opzichten voel ik me nog wel Alkmaarder”, 

zegt Ad. ”Maar die tijd is afgelopen, dat moet je afsluiten en niet 

achteromkijken; je moet altijd vooruitkijken. En ik heb de scheur-

kalender van de 8 October Vereeniging! Ik lees ieder blaadje en 

ontdek nog steeds dingen die ik niet wist.”

Vrijheid

Op de vraag welke herinnering aan Alkmaar Ontzet direct te 

binnen schiet bij Ad, antwoordt hij resoluut: ”Dat is het moment 

dat de muur van het Beleg van Alkmaar blootgelegd werd. Ik was 

erbij. Het gaat om een stukje geschiedenis waarin dezelfde 

normen en waarden als nu golden. Als je het mij vraagt, is 

het echt een van de meest tastbare stukjes uit 1573. Daarnaast 

vond ik de Kinderoptocht altijd prachtig! Ik stond meestal bij 

de Doelenstraat.” Dit jaar is het thema van de ontzetviering 

’Het Licht van de Vrijheid’. Wat betekent vrijheid voor Ad? 

”Ja, die mis ik hier. Je wordt afhankelijk en je kunt niet zelf meer 

bepalen wat je doet en hoe je het doet. Dat is het ergste wat 

een mens kan overkomen. In mijn jeugd voelde ik al dat ik naar 

vrijheid verlangde. Zo heb ik niet op een seminarie gezeten, waar 

mijn moeder wél op aandrong. Het was een internaatsverband, 

waar alles punctueel volgens regeltjes moet. Dat is niets voor mij, 

want ik ben een vrije jongen!” 

En 8 oktober 2023, hoe ziet die dag er voor Ad uit? ”Daar moet 

ik nog eens goed over nadenken. Als de weersomstandigheden 

meezitten, sluit ik niet uit dat ik naar Alkmaar kom!”

Tekst  Harry de Bles n  Fotografie  Ed van de Pol

”De koning heeft 
heel goed 

naar me geluisterd”

LAAT JOUW BEDRIJF
GROEIEN MET
AZ BUSINESS
Een open-minded community van ambitieuze 
professionals waar iedereen welkom is: van kleine 
start-ups tot grote (familie)bedrijven. Een bruisende 
mogelijkheid tot business en een plek waar je 
andere bedrijven echt leert kennen. Een omgeving 
waar ondernemerschap naar het hoogste niveau 
wordt getild door het organiseren van inspirerende 
sessies en netwerkevents. Uiteraard in combinatie 
met de liefde en passie voor voetbal.

Al meer dan 500 bedrijven zijn lid van AZ BUSINESS en 
iedere maand neemt dit aantal toe met nieuwe leden. 
Verwelkomen we jouw bedrijf binnenkort ook bij de 
grootste en beste BUSINESS HUB van de regio?

√  Geniet van het beste voetbal
√  Vergroot je netwerk
√  Ontwikkel en verbreed je skillset
√  Neem deel aan sportieve en inspirerende events
√  Boost je carrière als (young) professional
√  Money can’t buy experiences
√  Inspireer klanten en medewerkers

Interesse?
Bel naar 072 547 8072 of bezoek onze website:
az.nl/business
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DE AVONTUREN
VAN EEN 
VOORMALIG ME-
COMMANDANT

”Ik ben opgevoed als kind van twee 

hippies”, begin Claartje te vertellen. 

”Mijn vader is een oude rocker, iedereen 

in Heiloo kent hem. Een echte Stonesfan 

en zat zelf in een band.” Claartjes zomers 

bestonden uit rondreizen met het gezin 

door Europa in een oude hippiebus. 

”We streken neer op alle dorpsfeesten 

en als we op een camping stonden, was 

het bij ons altijd druk bij de voortent. 

Mijn ouders zijn altijd heel erg in contact 

geweest met mensen. Dat heeft me 

geleerd dat iedereen zijn eigen verhaal 

heeft. Dat het niet gaat om wat je bent, 

maar om wie je bent.”

Dat credo dreef Claartje om op achttien-

jarige leeftijd direct na haar HAVO-

examen bij de Amsterdamse politie 

te gaan. ”Dat, en ook de hang naar 

avontuur”, licht ze toe.

Protestsongs

”Die tijd bij de politie voelt als een 

snelkookpan, ik ben daar in rap tempo 

volwassen geworden”, vervolgt Claartje. 

”Je komt achter voordeuren die normaal 

gesloten blijven, je belandt in situaties 

waar andere culturen gelden.” Haar 

politiecarrière bracht haar ook structuur 

en duidelijkheid. ”Een grappig contrast 

met mijn vrije opvoeding thuis”, merkt ze 

op. ”Blijkbaar zocht ik daar toch naar. Ik 

ben wars van hiërarchie, opgegroeid met 

protestsongs, maar zodra het functioneel 

is, vind ik het mooi hoe sterk dat kan zijn, 

de kracht van een groep.”

Mobiele Eenheid

Het bevalt bij de politie en Claartje wordt 

tijdens haar opleiding tot hoofdagent ook 

opgeleid als lid van de Mobiele Eenheid. 

”Ik heb helemaal niets met geweld, 

maar de groepsdynamiek trok me enorm. 

Dat wat je als team samen doormaakt 

wanneer je voor onmogelijke klussen en 

uitdagingen komt te staan. En het dan 

toch samen ·ikt.”

Ook het gedrag van groepen mensen 

intrigeert de Heiloose. ”Je komt zo snel 

in een wij-zij-situatie terecht. Kijk naar 

demonstranten en supporters of de 

discussies rondom vluchtelingen, zwarte 

piet en corona. Dat wij versus zij treedt 

zo snel op.” Het credo uit haar jeugd 

gebruikte ze dan ook in haar ME-tijd. 

”Als je nieuwsgierig blijft naar elkaar, 

dan kom je erachter dat je zoveel meer 

deelt dan dat je denkt.”

Voetbalsupporters

Claartje: ”Vooraf aan een voetbalwedstrijd 

tussen Feyenoord en Ajax liep het uit de 

hand in de supporterstrein richting 

Rotterdam. De trein kwam stil te staan, 

er werden stenen gegooid. Het was een 

�asco. Er werd besloten dat de Ajax-

supporters niet de Kuip in mochten. 

Het duurde best lang voordat vervoer 

terug naar Amsterdam geregeld was en 

al die tijd sta je daar langs het spoor lijn-

recht tegenover elkaar. Eerst met vuur in 

de ogen en de gedachte ’Als je dichterbij 

komt, dan…’. Maar hoe langer je zo 

tegenover elkaar staat, hoe meer je 

elkaar kunt zien. Zij moesten plassen, 

wij moesten plassen. Op een gegeven 

moment is er zelfs ruimte voor een 

grapje heen en weer. Hoewel het met 

voetbalsupporters vaak wel een geval 

apart is, zijn er ook met hen zoveel 

dingen die je samen deelt.”

Die blik levert volgens Claartje in het 

dagelijks leven de ultieme vrijheid op. 

”Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, 

maar zolang je in gelijkwaardigheid kunt 

spreken: ’Ik ben oké en jij bent oké’, dan 

hoef je niet te strijden, niet te winnen. 

Het gaat niet over wie gelijk heeft, of wie 

schuld. Het gaat erom of je op elkaars 

plattegrond durft te lopen”.

Stenen happen

Claartje schopte het bij de ME tot 

commandant en daarna tot instructeur. 

Nog vers in het geheugen ligt een heftige 

confrontatie van haar peloton tegenover 

honderden supporters. 

Op de grens van Alkmaar, 
aan de voet van het statige 

landgoed Nijenburg, ligt 
een sprookjesachtig vrij-

staand huisje. Met vrij uit-
zicht op het bos en wei-

landen, met een moestuin 
en rondscharrelende 

kippetjes. Het is de plek 
waar Claartje Schouten 

met haar man en drie 
kleine kinderen woont. 

Met dit idyllische plaatje 
in gedachte is het bijna 

niet voor te stellen, maar 
Claartje zat twintig jaar bij 

de politie en de Mobiele 
Eenheid (ME) en schopte 

het er tot commandant. 
Nu zet ze de lessen die 

ze daar leerde in als team-
coach bij bedrijven.
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”Je komt zo snel in een wij-zij-situatie terecht”
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”De harde kern van de desbetre®ende 

voetbalclub was ontevreden over het 

bestuur. Wij werden met z’n veertigen 

ingezet bij de hoofdingang van het 

stadion. De sfeer werd al grimmiger en 

liep op een moment volledig uit de hand. 

Het begon met bierblikjes gooien en 

liederen zingen, maar toen gingen de 

capuchons op en werden de eerste 

klinkers uit de straat gevist. We hebben 

daar uren gestaan voor er versterking 

kwam. Waanzin. We stonden daar 

domweg ’stenen te happen’, zoals we 

dat noemen. De stress die je dan ervaart. 

Achteraf had iedereen blauwe plekken, 

waren er gewonden. We hadden daar veel 

eerder onze grenzen aan moeten geven.”

Vredeseenheid

Vlak na deze heftige confrontatie werden 

de tactieken veranderd. De ME werd 

·exibeler ingezet, eerder tussen de 

mensen om beter in contact te blijven. 

Ook werd bij grote evenementen en 

demonstraties de Vredeseenheid 

frequenter ingezet. ”Een groep politie-

mensen die vooraf in gesprek gaat met 

bijvoorbeeld demonstranten”, legt 

Claartje uit. ”Om te praten over zaken 

als ’wat willen jullie, wat vinden jullie 

belangrijk’. Maar ook om uit te leggen 

wat aan de andere kant de politie en 

burgemeester belangrijk vinden. Alleen 

al door het gesprek van tevoren aan te 

gaan, hoor je elkaar veel beter, onderzoek 

je waar je elkaar kunt ontmoeten en haal 

je de angel uit de situatie.”

Ratrace

In 2020 stopt Claartje bij de politie, 

na een periode van twintig jaar. ”Mijn 

carrière ging als een raket. Ik werd 

klaargestoomd voor een management-

functie. Ik was net wederom moeder 

geworden en rende met een kolf onder 

mijn arm van overleg naar overleg. Ik 

nam een moment om uit te zoomen en 

dacht: ’Waar ben ik nu helemaal mee 

bezig?’. Ik ben een voorstander van 

vrouwen aan de top, maar ik besloot 

dat het niet voor mij was. Dat ik mijn 

week anders wilde inrichten. Niet meer 

die ratrace, maar met focus op thuis en 

de kinderen. De aard van het ME-werk 

was daar ook debet aan. Ik dacht: ’Ik ga 

hier toch geen gekke, gestoorde risico’s 

lopen terwijl mijn kinderen thuis op hun 

moeder zitten te wachten?”

Vrijheid als ondernemer

Claartje besloot voor zichzelf te beginnen. 

”Als team- en leiderschapscoach, wat ik 

ook bij de ME deed, maar nu voor 

bedrijven. Ik begeleid leiders en laat 

teams groeien op het gebied van 

samenwerking en communicatie. We 

luisteren vaak zo slecht naar elkaar, lopen 

te roeptoeteren en schieten snel in de 

overtuiging. Die kortzichtigheid vind ik 

heftig en zonde. Als je het oneens bent 

met elkaar, dan kunnen we toch nog wel 

aardig doen? Door je open te stellen voor 

andere inzichten kun je gevoed worden. 

Dat levert teams zoveel op, dat geeft me 

echt voldoening.”

”Na twintig jaar in vaste dienst ben ik 

echt zielsgelukkig met deze stap. Ik vond 

het heel spannend en onzeker om mijn 

baan in loondienst te verlaten. Maar nu 

geniet ik juist enorm van mijn vrijheid als 

ondernemer.”

Tekst  Els Schipper

Fotografie  Annette van Dijk - Leek
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”We stonden daar domweg stenen te happen”

OntzetTEND

17:00 uur

19:00 uur

Funky Good Time

STADSSTRAND
DE KADE

ZA 7 OKT // LIVE MUZIEK // ALKMAAR ONTZET

ZA 7 OKT // LIVE MUZIEK // ALKMAAR ONTZET

Feest
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• Albert Heijn
• Alphega Apotheek
    De Hoef
• Bakkerij Mens
• Blokker
• Bruna
• Cameraland
• Café, Petit Restaurant 
    Scaramouche
• CFH Care For Hair
• Cristal Cleaning
• De Fruit- en Groentejuwelier
• De Vishal Alkmaar
• Dogisterij Vlaar
• Grillroom & Pizzeria 
    Buona Sera
• Groot in Groen
• Keurslager Peter Groot
• Kruidvat
• Mitra
• Pearle
• Pets Place
• Lekker Rijnaarts
• Snackbar De Hoef
• Tweewielercentrum
    De Hoef
• Vomar
• Wesselink & vreeker
• Wibra

Rolstoeltoegankelijk
GRATIS parkeren
Goed bereikbaar

Van Ostadelaan 270
1816 JH Alkmaar
25 winkels

WINKELCENTRUMDEHOEF.NL

DE HOEF ...
... VOOR MEER 
DAN ALLEEN 
JE DAGELIJKSE 
BOODSCHAPPEN

Olga de Boer  -  mede-eigenaar Van der Meulen’s Boekhandel

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Dat je je thuis voelt in je eigen stad. Ik ben geboren op het 

Luttik Oudorp en we verhuisden naar het Verdonkenoord toen 

ik een jaar of twaalf was, dus wij hebben altijd in de binnenstad 

gewoond. Én onze zaak is in de binnenstad. Ik voel me echt 

verbonden met Alkmaar. Het is niet te groot, maar je hebt er 

wel lekker reuring. En veel mensen kennen elkaar, dat vind ik 

heel ¦jn. Het is gewoon heel gezellig.”

Wat is jouw mooiste 8 October-(kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Dat is eigenlijk mijn hele jeugd. Wij vierden 8 oktober altijd met 

de hele familie bij mijn oma, die boven de boekenzaak woonde. 

Als we de ramen opendeden, zagen we de hele optocht voorbij-

trekken. Wij keken als kinderen vanaf de zolder en dan was het de 

kunst wie als eerste de optocht zag aankomen, via de spionnetjes 

aan de muur. Het was voor ons echt een familiedag: we waren 

allemaal vrij én we waren samen.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt en te doen 

wat je wilt. Je leven indelen zoals jij dat zelf wilt en doen waar je 

gelukkig van wordt. En ja, ik doe dat. Van kleins af wilde ik al in 

ons familiebedrijf werken. Het zit in de genen. Ik groeide erin en 

sinds dit jaar is het echt van mij en mijn neef. We zijn de derde 

generatie. Dat het nu van mij is, geeft mij vrijheid om het te doen 

zoals ik het wil. Ik ben een bevoorrecht mens. Ik hou van boeken 

en van praten over boeken. Geen dag is hier hetzelfde. Ik zie alle 

nieuwe boeken als eerste en daar word ik heel nieuwsgierig van. 

Ik word heel blij van mijn werk.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”8 oktober is voor mij belangrijke feestdag, omdat het echt 

Alkmaars is. We hangen alleen niet meer uit het raam, want er 

wordt verbouwd boven de winkel. We maken er appartementen 

van. Tot een jaar of zes geleden vond ik het belangrijk om vrij te 

regelen op 8 oktober, de jaren daarna werkte ik vaak op die dag. 

Toevallig ben ik dit jaar weer vrij. Ik ga lekker aan de boemel, 

kijken wat er te doen is en een feestje vieren.”
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DE IDEALE PLEK VOOR 
EEN GEZELLIGE LUNCH
In een van de leren banken of 
aan de bar; De Eendracht is de 
ideale plek om te genieten van 
een goed gezelschap en goed 

eten. Onze deuren staan altijd 
open, 7 dagen per week!

DEEENDRACHT-ALKMAAR.NLFoto: Robert van der Eng voor UIT072

De Alckmaerder
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Technische Universiteit Darmstadt

8n10MAGAZINE n  #04  n  2023  n 37

’Een reis voor twee personen naar Darmstadt, aangeboden door 
het Alkmaar Uitwisselings Comitee en de 8 October Vereeniging’, 
dat was vorig jaar de derde prijs van de Glossyquiz. De bijzon-
dere trip naar onze Duitse zusterstad werd gewonnen door 
Leon Schouten en zijn vriendin Femke. Helaas lukte het hen niet 
om te gaan; die eer werd doorgegeven aan de ouders van Leon: 
Hans en Els Schouten. Hoe is de reis geweest?

”Op 25 juli vertrokken we met de trein 

naar Darmstadt”, begint Els. ”Bij aan-

komst zagen we al opvallend veel jonge 

mensen en levendigheid op straat; 

�etsers, sporters en trams die door het 

centrum rijden. Veel winkels worden 

gerund door mensen met Marokkaanse 

of Turkse roots. Oftewel: Darmstadt is 

een grote, multiculturele stad! Ondanks 

de drukte, straalt de stad rust uit. Zo 

zagen we dat er op het plein een demon-

stratie gaande was, gericht op vrijheid 

voor vrouwen in Iran. Een groep aan-

hangers van het Christendom stond 

ernaast te zingen en dansen. Dat verliep 

allemaal soepel naast elkaar, hoewel de 

politie ook aanwezig was om te hand-

haven wanneer dat nodig zou zijn.”

”In de Tweede Wereldoorlog is deze stad 

enorm gebombardeerd. Alles is weer 

opgebouwd: je ziet hier veel rechttoe, 

rechtaan gebouwen”, vertelt Hans verder. 

Derde prijs Glossyquiz 2022

ELS EN HANS MOCHTEN NAAR DARMSTADT
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”Hoewel de katholieke Sint-Lodewijkskerk 

er met haar indrukwekkende koepel 

bovenuit springt; het Pantheon in Rome 

diende als voorbeeld voor de bouw. 

Op het Luisenplein staat een grote pilaar 

met daarop het beeld van Ernst Ludwig. 

Hij was de laatste groothertog van de 

stad en de deelstaat Hessen. Ook hebben 

we de toren, het kerkje en de huizen van 

de kunstenaarskolonie op Mathildenhöhe 

mogen bewonderen, waar diverse 

kunstenaars aan werkten tussen 1899 

en 1914. De gebouwen maken nu deel 

uit van het Unesco Werelderfgoed.”

Els: ”Tijdens de stadwandeling merkten 

we al snel dat Darmstadt een stad is waar 

je je op je gemak voelt. Darmstadt heeft 

een Technische Universiteit. Daarom zie 

je hier zoveel jonge mensen, onder wie 

veel studenten uit Arabische landen. 

Die jeugdigheid leidt ook tot moderne 

inzichten: overal zien we dat de stad zich 

richt op klimaatneutrale oplossingen. 

Op trams en in winkels vind je teksten 

die hierop wijzen.”

”Op onze derde en tevens laatste dag 

bezochten we het prachtige Schloss-

museum”, aldus Hans. ”Dit heeft al onze 

verwachtingen overtro®en: de gehele 

collectie is tentoongesteld in schitterende 

zalen met goede belichting en mooie 

vitrines. Er was onder andere een zaal 

ingericht met opgezette dieren en 

skeletten zoals in Naturalis, een zaal met 

oude sieraden en prachtige, eeuwenoude 

gebruiksvoorwerpen vanuit het vroegere 

leven in Darmstadt en beneden een grote 

collectie schilderijen. En er heerst een 

prettige, rustige sfeer in het museum.”

”Ondanks het mindere weer hebben 

we het heerlijk gehad. Een stad die 

het bezoeken waard is!” besluit Els.

”Wij voelden ons op 
ons gemak in deze 

multiculturele stad”

Hans en Els Schouten. Hoe is de reis geweest?

Hans en Els klaar voor vertrek

skeletten zoals in Naturalis, een zaal met 

oude sieraden en prachtige, eeuwenoude 

gebruiksvoorwerpen vanuit het vroegere 

leven in Darmstadt en beneden een grote 

Mathildenhöhe

Sint-Lodewijkskerk
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Ontzetfeest verweven met
Alkmaarse familie Leesberg

Voor veel Alkmaarders heeft 8 oktober 

een magische klank. Het jaarlijks 

terugkerende stadsfeest is voor veel 

inwoners een bijzondere aangelegenheid. 

Speciaal voor deze jubileumeditie 

spraken we een Alkmaarder wiens 

familie veel heeft betekend voor 

de ontzetviering: Marco Leesberg. 

”Mijn opa en vader verdienen 

de meeste eer, zij hebben echt 

een rol gespeeld in het reilen en zeilen 

van de 8 October Vereeniging.”Wij maken blij!

HÉT NEDERLANDSE UITJESBUREAU 
MET ALKMAARSE ROOTS

• VOOR ELK BUDGET

• UNIEKE UITJES SINDS 2003

• MET PASSIE GEORGANISEERD

• WIJ MAKEN BLIJ!

Alkmaar
072 - 566 91 16

Lisse
0252 - 41 58 41
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www.bgaccountants.nldu
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Samen staan we sterk. Dat is de kracht van BG accountants! 
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Tekst  Thomas Braun n  Fotografie  Ed van de Pol / Marco Leesberg 8n10MAGAZINE n  #04  n  2023  n 41

”Mijn opa zat jarenlang in het bestuur van de 8 October 

Vereeniging en mijn vader volgde hem op. Toen hij overleed 

werd er een concours annex festival naar hem vernoemd. Een 

onuitsprekelijk eer. Ik mocht veel later lid worden van De Poirterij, 

oµcieel de Poirterij der stede van Alckmaer, dat als doel heeft om 

de 8 October Vereeniging �nancieel te ondersteunen. Ik ben echt 

met de ontzetviering opgevoed en zo doe ik dat nu ook met mijn 

kinderen Nout en Fay. Zelf deed ik nog mee aan de Kinderoptocht 

toen ik ongeveer elf jaar was. Op een platte kar hadden mijn 

vrienden en ik, met hulp van mijn vader, de stadspoort van 

Alkmaar nagebouwd, met daarop een verslagen Spanjaard en 

de geuzen die hun overwinning aan het vieren waren. 8 Oktober 

is altijd een dag om naar uit te kijken en op terug te blikken. 

Net als het evenement zelf kan onze familie bogen op een rijke, 

buitengewoon waardevolle historie.”

Linksboven: jonge Marco tijdens de Kinderoptocht

Bekend gezicht

”Mijn opa was Arnold Leesberg (1887 - 1954), destijds een 

bekende politicus en wethouder in Alkmaar. In 1909 richtte hij 

het Leesberg Advocatenkantoor op aan de Kennemerstraatweg. 

Hij was als penningmeester jarenlang betrokken bij de 8 October 

Vereeniging ”Alkmaar Ontzet”.

Tweede van links: opa Arnold met het 8 October-bestuur in 1933

Mijn vader Ton Leesberg (1916 - 1978) bleek een waardige 

opvolger. Zowel op het advocatenkantoor als in het bestuur van 

de 8 October Vereeniging. Hij is overleden toen ik zestien was. 

Ik heb zelf nooit een bestuursfunctie bekleed. Als vaste klant bij 

(voormalig) Het Gulden Vlies was ik vooral sponsor, zeg ik met 

een knipoog. Wel ben ik vorig jaar lid geworden van de Poirterij. 

Ik dacht: ik ben nu zestig, het wordt wel eens tijd dat ik me ook 

ga inzetten voor onze mooie traditie. Dat gebeurt overigens niet 

zomaar; voor de Poirterij word je oµcieel gevraagd en vervolgens 

geïnaugureerd. Die eer viel mij ten deel en mijn entree werd 

afgelopen 14 april oµcieel gevierd. En om het verhaal compleet 

te maken: ook mijn kinderen zijn opgegroeid met de ontzet-

viering. Toen ze klein waren, heb ik ze altijd meegenomen naar 

de stad om zoveel mogelijk festiviteiten op 8 oktober te bezoeken. 

Maar na de Grote Middagoptocht moesten ze dan wel weer naar 

huis, want dan was het tijd voor papa om met zijn vrienden te 

borrelen bij Het Gulden Vlies.”

Eerste Poirteres van Alkmaar

”Mijn opa en vader verdienen de meeste eer, zij hebben echt een 

rol gespeeld in het reilen en zeilen van de 8 October Vereeniging. 

Maar ook mijn moeder Caroline Leesberg - Van Oppen (1925 - 

2023), die onlangs is overleden, was sinds 1984 lid van de 

Poirterij. En dat was uniek; zij werd in dat mannenbolwerk de 

eerste vrouwelijke Poirteres van Alkmaar. De Poirterij werd in 

1966 opgericht door modewinkelier Ton Köster, omdat door 

beperkte �nanciële middelen de optocht dat jaar niet door kon 

gaan. Prominenten uit Alkmaar legden gezamenlijk geld in om 

dat voor toekomstige jaren te voorkomen. We zijn nu 57 jaar 

verder en de Poirterij - de burgerij van de stad - bestaat nog 

steeds.”

Leesberg Concours

”Omdat mijn vader zoveel voor de 8 October Vereeniging heeft 

betekend, vooral voor de muziekkorpsen, de fanfare en de taptoe, 

zette de vereniging na zijn overlijden het Leesberg Concours op, 

later het Leesberg Festival. Deze taptoe met majorette werd 

jaarlijks de zondag voor 8 oktober gehouden. Rond mijn 

achttiende vormde ik samen met mijn moeder de jury op dit 

muziekfestijn. Uiteindelijk dreigde het festival begin jaren ’90 - 

net als de optocht in 1966 - ook door geldgebrek te verdwijnen. Ik 

was toen net een eigen reclamebedrij°e in Alkmaar begonnen en 

besloot een programmaboekje te maken en sponsors te zoeken. 

Zo was het voor het eerst dat ik toch een beetje in de 8 October 

Vereeniging stapte, als derde generatie Leesberg. Uiteindelijk is 

het concours begin van deze eeuw helaas helemaal verdwenen.”

Iedereen lid

”Laatst ruimde ik wat oude spullen van mijn overleden moeder 

op en kwam ik zoveel moois van de viering tegen: foto’s, 

krantenverslagen, oorkondes. Dat was echt even een blik op mijn 

geschiedenis. 8 Oktober is een bijzondere dag. Mijn huidige 

vriendin Carin ontmoette ik ook tijdens de viering, bij Het Gulden 

Vlies uiteraard. Ik hoop dat de festiviteiten nog jaren doorgaan 

en ik denk dat we daar met z’n allen een steentje aan moeten 

bijdragen. De 8 October Vereeniging telt nu ruim vijfduizend 

leden en Alkmaar heeft meer dan 110.000 inwoners. Voor een 

feestdag waarop alle kinderen vrij zijn en de meeste winkels 

's middags gesloten,  moeten er toch veel meer mensen 

aansluiten? Ik zou iedereen willen oproepen om lid te worden. 

Misschien moet de gemeente wel een wet in het leven roepen 

dat als je in Alkmaar wordt geboren of komt te wonen, je dan 

automatisch lid wordt tegen een kleine, jaarlijkse bijdrage? 

Of droom ik nu maar wat…”

Vader Ton

”Mijn opa en vader verdienen de meeste eer, zij hebben echt een 

rol gespeeld in het reilen en zeilen van de 8 October Vereeniging. 

Maar ook mijn moeder Caroline Leesberg - Van Oppen (1925 - 

2023), die onlangs is overleden, was sinds 1984 lid van de 2023), die onlangs is overleden, was sinds 1984 lid van de 

Poirterij. En dat was uniek; zij werd in dat mannenbolwerk de 

eerste vrouwelijke Poirteres van Alkmaar. De Poirterij werd in 

1966 opgericht door modewinkelier Ton Köster, omdat door 

Eerste Poirteres van Alkmaar

”Mijn opa en vader verdienen de meeste eer, zij hebben echt een 

rol gespeeld in het reilen en zeilen van de 8 October Vereeniging. 

Maar ook mijn moeder Caroline Leesberg - Van Oppen (1925 - 

2023), die onlangs is overleden, was sinds 1984 lid van de 

Poirterschap-certificaat

van moeder Caroline uit 1984
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Wonen op het water, het 
wordt vaak geassocieerd 
met ultieme vrijheid. 
De beleving van de sei-
zoenen, de verbinding 
met de natuur, het uit-
zicht … het moet heerlijk 
zijn. Voor velen is het een 
droom. Voor Carys (30) 
en Rob de Leeuw (32) niet. 
Zij wonen hun droom aan 
de Kwakeloever in Alkmaar.

EEN ONTZETTEND ANDERE 
VERZEKERINGSADVISEUR

W. Jonker verzekeringen
Hof van Sonoy 7
1811 LD Alkmaar

072 - 5611799
info@wjonkerverzekeringen.nl
www.wjonkerverzekeringen.nl

sinds
1976

octoberoctoberoctober
Maak er een 
           tend leuke dag van
Maak er een 
ontzettend leuke dag van

Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573Het beleg duurde van 21 augustus tot 8 oktober 1573

KAASVANDAAN . N L
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Het is een mooie zonnige namiddag. 

Bij de voordeur staan Seb (5) en Lio (3). 

Een tuinkussen is de baan en een �ets-

zitje het stoeltje. ”We spelen achtbaan”, 

zegt Seb. De jongens laten zien dat 

buitenspelen op een woonboot prima 

kan. De vraag die bij Rob en Carys met 

stip op 1 staat als meest gestelde vraag: 

”Is het niet gevaarlijk voor de kinderen?”

Kleur

Dan komt vader Rob naar de voordeur. 

”Kom gerust binnen”, zegt hij met zijn 

vriendelijke gezicht. Wat een ruimte! 

De zwarte en oudroze muren, een slim 

tussenwandje en de inrichting maken 

de ruimte gezellig. ”Het liefst schilder 

ik het plafond ook zwart”, zegt Rob. 

Een plek waar je je thuis voelt. Centraal 

in de ruimte is de zachtgroene keuken. 

Uit de pannen komt een heerlijke geur. 

Bijna etenstijd in huize De Leeuw. Dat 

moet ook Noa (9) hebben geroken. 

”Ik heb honger”, zegt hij als hij binnen-

stapt na het buitenspelen.

Zeeziek

Aan het kookeiland vertelt Rob dat wonen 

op het water een wereldje op zich is. 

Sinds zijn tiende woont hij op het water. 

Destijds met zijn moeder en zijn broer. 

”We kwamen er toen pas achter dat mijn 

broer last van zeeziekte heeft”, zegt hij. 

De deining voel je dus ook op een woon-

boot. Nog zo’n veelgestelde vraag. 

”Hoe groter de boot, des te minder je 

het voelt”, legt Rob uit. ”Je moet gewoon 

sterk in je schoenen staan.”

Huisje-boompje-beestje

Dat Rob op een woonboot zou blijven 

wonen, stond voor hem als een huis 

boven water. Voor Carys was het vooral 

erg nieuw. ”Ik droomde van een jaren 

’30-woning in een wijkje met een speel-

tuin voor de deur”, zegt ze. Het pakte 

iets anders uit. ”Noa was geboren en 

we keken uit naar een gezinswoning. 

Dagelijks keken we op Funda en dagelijks 

zagen we ook deze ligplek voorbijkomen, 

met een oude boot. Weinig onderhouden 

en omringd door riet.” Rob bleef actief 

dromen. Hij was het leven op het water 

gewend.

Risico’s

Een woonboot kopen, brengt andere 

aspecten met zich mee dan het kopen 

van een huis (weer zo’n vraag). Carys 

is net uit haar werk gekomen en vertelt 

leunend tegen het kookeiland: ”Een hypo-

theek is lastiger te krijgen, er zijn andere 

risico’s en die lopen vond ik echt dood-

eng.” Rob vult aan: ”Daarbij is het water 

van de provincie, de grond van de 

gemeente, de kade van het Hoogheem-

raadschap en moet je dus je bank en 

verzekeraar overtuigen.” Toch ging het 

stel ervoor.

Te lage brug

”De ark die hier lag, die was aan ver-

vanging toe. Feitelijk kochten we de 

ligplek”, vertelt Rob. En daar was een 

nieuwe zoektocht geboren. Het stel 

bezocht een ark die voor € 1.000,- te 

koop was, maar die voldeed niet. De 

volgende ark die ze bezochten, wél. 

”En toen begon het grote avontuur. Want 

de oude ark moest ruimte maken voor 

de nieuwe. Een kenner ontdekte dat de 

oude ark een Tjalk was, daardoor konden 

we ’m nog aardig verkopen. De nieuwe 

ark hier krijgen, was een uitdaging. De 

bruggen kunnen hier namelijk niet open”, 

vertelt Rob terwijl hij door de gesneden 

groenten in de pan roert. Carys: ”En toen 

bleek dus dat de ark te hoog was, of de 

brug te laag, het is maar hoe je het ziet. 

En je moet je voorstellen dat het voor 

ons heel spannend was. Gaat het goed 

onderweg? Zinkt de ark niet? Dat soort 

gedachten spoken dan door je hoofd. 

Dus stonden we aan de kade met twintig 

vrienden de ark op te wachten. 

Uiteindelijk hebben we het laatste stuk 

met elkaar hier naartoe gevaren. Want 

door het gewicht van ons twintigen 

paste de ark wél onder de brug door.”

Klein en knus

Het gezin groeide, maar de ark groeide 

niet mee. ”Het was een heerlijk knusse 

ark. En ik heb altijd gezegd dat ik geen 

grote ark wil. In 2016 begon ik met het 

tekenen van deze ark. Hij heeft allerlei 

indelingen gehad. Het is geweldig dat je 

met een gum van een muur een deur kan 

maken. En het is natuurlijk erg tof om te 

zien hoe alle pennenstreken nu muren 

zijn geworden”, vertelt Rob enthousiast. 

De ark werd uiteindelijk gemaakt door 

Spruyt Waterwoningen in Heerenveen. 

Het stel spreekt vol lof over hun ’makers’. 

Zo kwam er in 2018 een bouwpakket 

vanuit Friesland over het IJsselmeer naar 

Alkmaar gevaren. Weer die spanning. 

Weer die risico’s onderweg.

Handkracht

”Het was in totaal drie dagen varen, we 

hebben hier de boot opgewacht. De ark is 

als een bouwpakket geleverd. We hadden 

inmiddels de ervaring met de bruggen. 

Dus hebben we de ark helemaal zelf 

gebouwd. Het is de handkracht die het 

uiteindelijk heeft gemaakt. Uiteindelijk 

telt de ark 176 m2. Het knusse is wél 

gelukt”, zegt Rob lachend.

Moderne hippies

Of ze genieten van het leven op het 

water? ”Het is een soort van modern 

hippiebestaan. De mensen zijn vrijer”, 

legt Rob uit. ”Toen we hier net woonden, 

gaven we een feestje”, vertelt Carys. 

”De muziek stond nog tot laat hard. 

De volgende ochtend ben ik toch even 

naar de buurman gegaan om te vragen 

of hij last van ons had gehad. Daarop 

antwoordde hij: ”Dan was ik ook gewoon 

gekomen.” Dit typeert de mensen die hier 

wonen. Het is anders dan een woonwijk.”

Huisje in het groen

Nog even terug naar de jaren ’30-woning 

met de speeltuin. Is dat nog een optie? 

”Nee”, zegt Carys. ”Het huisje-boompje-

beestje-koeteldekoet past ons niet.” 

Rob: ”Alleen de gedachte al maakt mij 

claustrofobisch. Ik ben een heel normale 

jongen, maar gewoon net even anders.” 

Carys: ”Deze plek, deze ark: dit verkopen 

wij nooit. Ik wil hier niet meer weg. Wel 

droom ik van een huis waar je een rondje 

omheen kan lopen met een groot gras-

veld waar onze kleinkinderen kunnen 

voetballen. Maar dat zou dan een huisje 

erbij zijn.” 

Rob vult aan: ”Eens, hier ga ik nooit meer 

weg.” En dat past deze man prima. De 

kade is als een rode draad in zijn leven. 

Hij woont er sinds zijn tiende en zelfs in 

zijn werk vind je hem aan de kade. Niet 

op een werf, maar bij het Stadsstrand. 

Nóg zo’n vrijplaats in Alkmaar.

Het eten is klaar, de jongens zijn 

hongerig. Het ruikt heerlijk. ”Eet je mee?”, 

vraagt Rob, gastvrij en horecaman als 

hij is. Het aanbod is verleidelijk, maar ik 

bedank. Buiten geniet ik nog even van het 

uitzicht en de ontspanning van deze plek 

in de stad. Met een droom en klusambitie 

rijker rijd ik terug naar mijn eigen woning. 

Ik snap de moderne hippies wel.
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Tekst  Mieke Verhoef n  Fotografie  Ed van de Pol

”Het is erg tof 
om te zien hoe 
mijn pennen-
streken nu 
muren zijn 
geworden.”



Hugo Koeman  - voormalig eindbaas Bevrijdingsfestival

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Volgens mij ben ik geen Alkmaarder, want mijn roots liggen hier 

niet, maar ik voel me wél Alkmaarder. Ik woon hier nu 44 jaar en 

speel er mijn rol, waardoor veel Alkmaarders mij kennen. Ik ging 

hier naar het gymnasium, werkte in Alkmaar en deed er m’n ding. 

Onder meer als vrijwilliger en later leidinggevende bij Kinder-

telefoon Alkmaar, bij Impuls en het Anti Discriminatie bureau. 

Ik kreeg hier vrienden, trouwde met Marja, speelde in bandjes 

en raakte betrokken bij het Bevrijdingsfestival. Dat heb ik meer 

dan twintig jaar mét anderen georganiseerd. Het Bevrijdings-

festival is een middel om zo hard mogelijk te roepen wat vrijheid, 

vrede en respect voor elkaar betekenen. Omdat daar aandacht 

voor moest komen, ben ik in de organisatie gestapt.”

Wat is jouw mooiste 8 October-(kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Zo midden jaren zestig, denk ik, in mijn basisschooltijd. Wij 

woonden toen in Schoorl en gingen met het gezin altijd naar de 

kinderoptocht kijken. Tot ik op een gegeven moment bij fanfare 

De Vriendschap zat en wij als muziekkorps op 7 oktober vóór 

de lampionoptocht mochten meelopen. Heel gaaf. Dat was wat 

hoor, als dorpsjochie naar de grote stad. Heel indrukwekkend. 

En daarna met de bus van NZH of NACO weer naar huis.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Vrijheid is dat je nog steeds alles kan zeggen en doen. Laten 

we daarvan genieten. Het lijkt normaal, maar dat is het niet. 

Zelf zoek ik altijd het goede in de mens en ik ben er voorstander 

van om positiviteit aandacht te geven, want alles wat je aandacht 

geeft groeit. Je leert niet van fouten, maar van wat je goed doet. 

Dat geeft zelfvertrouwen.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”8 October begint voor mij al eerder, want als presentator van 

Groots Alkmaar mag ik een special maken over 450 jaar Ontzet. 

Dat we hebben gewonnen is mooi, al denk ik dat de Spanjaarden 

vooral dachten: ’Veel te slecht weer hier.’ Natuurlijk ga ik weer 

naar de optocht kijken. Als het even kan, wrik ik mij tussen 

de notabelen voor het stadhuis, de plek voor alle ’belangrijke’ 

Alkmaarders. Ik hoop dat ik daar mag zitten als ereburger.”
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ALKMAAR JUICHT, EGMOND SCHREIT
ROND 7 JUNI 2023 WAS HET 450 JAAR GELEDEN DAT DE ABDIJ VAN EGMOND WERD VERWOEST 

DOOR DE GEUZEN ONDER LEIDING VAN DIRK VAN SONOY. DE STENEN, HET LOOD VAN DE 
DAKEN EN EEN BROUWKETEL WERDEN VERVOERD NAAR ALKMAAR. 

MET DE STENEN WERDEN DE VESTINGSWERKEN VERSTERKT OM WEERSTAND TE 
BIEDEN AAN DE SPANJAARDEN. DAT LUKTE, WANT OP 8 OKTOBER 1573 WAS 

ALKMAAR WEER EEN VRIJE STAD. FEEST VOOR DE ALKMAARDERS, MAAR DE 
MONNIKEN BLEVEN BEDROEFD ACHTER.

VAN HET LOOD VAN DE DAKEN EN HET KOPER VAN DE BROUWKETEL WERD WAPENTUIG 
GEMAAKT EN HEBBEN ZO OOK BIJGEDRAGEN AAN DE OVERWINNING.

BROUWERIJ EGMOND HEEFT SPECIAAL VOOR DEZE GELEGENHEID EEN BIER GEBROUWEN. 
HET BLEEK ZO’N SUCCES DAT DE HELE OPLAGE IN EEN MUM VAN TIJD OP WAS. 

MAAR TREUR NIET
HET JAARBIER XIV ZIT IN DE KETELS EN BELOOFT ZEKER ZO MOOI TE WORDEN. 

OP 4 NOVEMBER TIJDENS HET ABDIJBIERFESTIVAL IN HET SLOTKWARTIER IN EGMOND AAN 
DEN HOEF BENT U WELKOM OM TE PROEVEN ÈN TE KOPEN. 

LET OP: BEPERKTE OPLAGE, OBLIGATIEHOUDERS HEBBEN VOORRANG!   

BIOLOGISCH ABDIJBIER, GEBROUWEN IN LICENTIE MET DE ABDIJ VAN EGMOND
WWW.BROUWERIJEGMOND.NL

WORD OBLIGATIEHOUDER 
EN PROFITEER 
VAN DE VELE VOORDELEN

LET OP: BEPERKTE OPLAGE, OBLIGATIEHOUDERS HEBBEN VOORRANG!   

WORD OBLIGATIEHOUDER 
EN PROFITEER 
VAN DE VELE VOORDELEN
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Facts & figures
AANTAL
LEDEN

5.157

LENGTE 
POLSSTOK

9.000 MM

AANTAL VRIJWILLIGERS 

ONTZETTEND VEEL, 
MAAR NOOIT GENOEG 

WWW.8OCTOBER.NL

ALKMAAR ONTZET

450 JAAR
164.358 DAGEN
3.944.592 UUR

236.675.520 MIN.
14.200.531.200 SEC.

BEZOEKERS 
HULPDIENSTEN

5.468

GEROEIDE AFSTAND
VLETTENWEDSTRIJD 

2.040.000 CM

AANTAL
SPONSORS

159
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BEREIK
SOCIAL MEDIA

18.352

450 jaar Alkmaar Ontzet met als motto ‘Jouw Historie, Jouw Victorie’. 
Wij vieren niet alleen dit jubileum, maar ook het 115 jarige bestaan van ons 

advocatenkantoor in de historische binnenstad van Alkmaar. 
Victorie begint bij ons met heldere adviezen en werkzame oplossingen. 

Wij nemen juridische zorgen écht uit handen.

Wie wij zijn?
Wij zijn Schenkeveld.

Gewoon onszelf, betrokken, doelgericht en dat al meer dan 100 jaar.

Een feest van herkenning

w w w . s c h e n k e v e l d a d v o c a t e n . n l
paardenmarkt 1 . alkmaar . 072 5144666
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Opgegroeid in Bergen, met 
een gitarist als vader en 
kleuterjuf als moeder, en vele 
platen en optredens verder is 
Yori Swart uitgegroeid tot de 
singer-songwriter die zij nu is. 
Ze woont in Alkmaar, maar 
reist de hele wereld over om 
muziek te maken. Hoe is haar 
passie ontstaan en hoe draagt 
ze die nu uit? We spreken haar 
in Poppodium Victorie.

Drang naar vrijheid

”De Victorie is mijn favoriete plek om op 

te treden”, zegt Yori als we het popodium 

binnenlopen. ”Niet alleen omdat het in 

Alkmaar is, maar ook omdat hier zo’n 

�jne sfeer hangt. Kijk bijvoorbeeld naar 

die platenspeler in de hoek, fantastisch!” 

We nemen plaats in een van de kleed-

kamers backstage en starten het gesprek 

over haar nieuwe album, dat in het teken 

staat van Yori’s drang naar vrijheid. ”Voor 

dit album was ik op zoek naar een rode 

draad in mijn liedjes. Bij mij gaat het vaak 

zo: er is een probleem, maar daarna gaat 

het beter, is er hoop en komt het weer 

goed. Ik wil altijd ergens uitbreken, 

de vrijheid opzoeken. Hoe meer ik 

dat terugzie in de liedjes die ik heb 

uitgebracht, hoe meer ik dat zie als 

overkoepelend verhaal in mijn leven.”

Doen waar ze van houdt

Zoeken naar vrijheid is haar met de 

paplepel ingegoten. Sinds klein meisje 

neemt haar vader haar al mee op 

zeilreizen en neemt haar moeder haar 

mee in verschillende culturen, zoals een 

Braziliaanse kerk. ”Mijn ouders zijn maar 

heel kort bij elkaar geweest, dus ik was 

altijd afwisselend op twee plekken. Ik 

merk nu dat mijn energie verslapt als ik 

lang op één plek blijf hangen. Door te 

reizen komt die energie weer terug.” 

Geeft dat een gevoel van vrijheid voor 

Yori? ”Ja, zeker! Maar vrijheid betekent 

voor mij ook kunnen doen waar ik van 

houd, zonder dat ik iets moet doen waar 

ik niet van houd. Pure rijkdom! Niet een 

hoog getal op mijn bankrekening, 

bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd ben 

ik ook realistisch; om echte vrijheid 

te kunnen ervaren, moet je je ver-

antwoordelijkheden niet ontlopen.”

Muziek als uitlaatklep

Waar Yori zo van houd, is muziek maken. 

De basis hiervoor ligt ook in haar jeugd. 

”Ik ben opgegroeid met het gitaarspel 

van mijn vader. Mijn moeder werkte als 

kleuterjuf en schreef kinderliedjes. Ze zei 

altijd tegen mij: ’Als je ergens bang voor 

bent of een probleem ervaart, dan moet 

je daar een liedje over schrijven.’ Als enig 

kind voelde ik me vroeger vaak alleen. 

Moeilijke gebeurtenissen kon ik nooit 

makkelijk delen. Dan schreef ik er een 

liedje over; mijn gitaar was mijn 

dagboek.” Op haar zeventiende werd 

Yori aangenomen op het Conserva-

torium. Inmiddels heeft ze diverse 

platen uitgebracht en op vele podia 

gestaan; altijd met een van haar gitaren 

in de hand.

Blijheid in nieuwe liedjes

Zoals Yori al omschreef: na een rotte 

periode komt het ook weer goed. ”In mijn 

nieuwe liedjes komt vooral blijheid naar 

voren. De zware tijd heb ik achter me 

gelaten.” Is haar muziekstijl dan ook 

veranderd? ”Ja, ik denk dat die vijf jaar 

geleden al begon te veranderen. Ik was 

in LA met een vriend, om voor andere 

artiesten liedjes te schrijven. 

Yori Swart

Ik �l a�ijd 
ergens uitbreken, 
de �ijheid 

zoeken
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Mijn git�r was mijn dagboek



Toen maakten we muziek waarvan ik dacht: ’Dáár word ik blij van!’ 

Pop met 90’s invloeden. Mijn stijl was altijd akoestisch, maar nu ga ik 

meer richting elektronisch en uptempo muziek. Tijdens mijn optredens 

zingen en dansen mensen mee, zo vet!” Yori trok met haar clubtour in 

april door Nederland. Haar laatste show was in Poppodium Victorie.

Op het podium naast Ilse

Naast haar eigen optredens staat Yori ook met Ilse de Lange op 

podia over de hele wereld. ”Heel tof; ik ben alweer vijf jaar een lid 

van de band. Echt leerzaam om op dat hoge niveau op te treden. In 

het tweede jaar stonden we in de Ziggo Dome; wat een ervaring was 

dat! Daar ben ik nog lang niet met mijn muziek, maar daar droom ik 

wel van. Net als optreden in het Red Rocks Amphitheatre in Colorado. 

Waanzinnig! Het lijkt me zo gaaf om daar een magische avond te 

creëren. Alsof het één huiskamer is waarbij iedereen helemaal opgaat 

in mijn muziek. Daar gaat het mij om: het delen van mijn liedjes en 

kijken of het werkt. Een liedje krijgt namelijk meteen een ander leven 

als je het deelt.”

Verantwoordelijkheid loslaten

Hoe werkt dat dan als ze muziek schrijft voor andere artiesten, zoals 

Maan of Roxeanne Hazes? Zit daar ook wel eens een liedje tussen 

die ze het liefst aan haar eigen repertoire wil toevoegen? ”Dat zou je 

denken”, zegt Yori. ”Maar dat heb ik nog nooit ervaren! Ik vind het juist 

�jn om een mooi nummer te schrijven en vervolgens de verantwoor-

delijkheid die bij de release komt kijken los te laten. Daarnaast vind ik 

het heerlijk om in iemand anders’ wereld te kruipen. Dan bespreken 

we waar we het in het liedje over willen hebben en kan ik mezelf even 

vergeten. Ik heb genoeg levenservaring om me in te leven in iemand. 

Maar als ik niets kan met een onderwerp, zeg ik dat ook. Er moet wel 

echt urgentie in zitten.”

Trots op haar passie

Optreden, muziek maken, reizen… waar is Yori nu het meest trots op? 

”Je verwacht nu een heel concreet antwoord. Maar, heel eerlijk: ik ben 

trots dat ik nog zoveel passie heb! Nu ben ik 33 en heb ik nog steeds 

geen grote hit gehad. Dat is niet makkelijk; het artiestenleven is een 

onzeker bestaan. Maar ik heb mezelf altijd voorgenomen om door te 

gaan als ik merk dat ik beter word. Onlangs tekende ik bij ’Major Label’ 

Warner Music Benelux. Het voelt voor mij alsof dit nog maar het begin 

is. Ik ben gemotiveerd om dat ene perfecte liedje uit te brengen.”
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�jn om een mooi nummer te schrijven en vervolgens de verantwoor-

delijkheid die bij de release komt kijken los te laten. Daarnaast vind ik 

het heerlijk om in iemand anders’ wereld te kruipen. Dan bespreken 

we waar we het in het liedje over willen hebben en kan ik mezelf even 

vergeten. Ik heb genoeg levenservaring om me in te leven in iemand. 

Maar als ik niets kan met een onderwerp, zeg ik dat ook. Er moet wel 

Optreden, muziek maken, reizen… waar is Yori nu het meest trots op? 

”Je verwacht nu een heel concreet antwoord. Maar, heel eerlijk: ik ben 

trots dat ik nog zoveel passie heb! Nu ben ik 33 en heb ik nog steeds 

geen grote hit gehad. Dat is niet makkelijk; het artiestenleven is een 

Tekst  Suzanne Moeskops n  Fotografie  Robert van der Eng

Een 
liedje 
krijgt 
meteen 
een 
ander 
le�n 
zodra 
je het 
dee�

Een 
liedje 
krijgt 
meteen 
een 
ander 
le�n 
zodra 
je het 
dee�

Wil je Yori live op het podium zien?

Op 7 oktober 2023 staat ze om 16.15 uur 

op het Victorieplein (Canadaplein).

Kijk op yoriswart.nl voor tickets voor haar shows. 

Scan de QR-code om haar muziek alvast toe te 

voegen aan je favoriete playlist op Spotify!
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Al 145 jaar onderweg
Stad Alkmaar is al sinds 1878 een bekend gezicht in Alkmaar en weide omstreken. 
In deze 145 jaar is het familiebedrijf uitgegroeid van een beurtvaartdienst tot 
een groot transportbedrijf met een Europees dekkend distributienetwerk.

Stad Alkmaar blijft in beweging. Zo bouwt het op dit moment een hypermodern 
en extreem duurzaam logistiek centrum aan de rand van de stad. Stad Alkmaar 
doet er elke dag alles aan om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst 
de meest innovatieve logistieke dienstverlener van Nederland te zijn.
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Het thema ‘vrijheid’ speelt een belang-

rijke rol in de geschiedenis van Alkmaar. 

In de vaste presentatie van Stedelijk 

Museum Alkmaar is goed te zien hoe 

het thema door de eeuwen heen op 

verschillende manieren is uitgebeeld. 

De viering van 450 Jaar Alkmaars Ontzet 

is een uitgelezen kans om de collectie 

uit te breiden met hedendaagse kunst. 

Najaar 2022 werden zes ingezonden 

voorstellen, gekozen uit 141 inzendingen, 

als schetsontwerp gepresenteerd. 

Het publiek bracht een stem uit op drie 

van de zes ontwerpen. De werken van 

kunstenaars Sina Dyks, Gabriel Lester 

en Marinke van Zandwijk werden door 

het publiek gekozen en zijn vanaf 

30 september 2023 te zien in de 

tentoonstelling Nieuwe Vrijheidsbeelden.

Conservator Hélène Webers zegt over 

dit project: ”Nieuwe Vrijheidsbeelden

sluit aan bij een nieuwe richting van het 

museum waarin er meer aandacht is voor 

hedendaagse beeldende kunstenaars die 

sterk met de regio verbonden zijn of 

vanuit hun werk de verbinding opzoeken 

met Alkmaar. Met het streven om ten-

minste één van de kunstwerken op te 

nemen in de vaste collectie van Stedelijk 

Museum Alkmaar, wordt er verzameld 

voor het museum van de toekomst. Voor 

de kunstenaars zelf is het natuurlijk een 

uitgelezen kans om een bijzonder kunst-

werk te maken dat een relevant hoofdstuk 

toevoegt aan het verhaal van Alkmaar.”
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Stedelijk Museum Alkmaar viert 

vrijheid met hedendaagse kunst

Het museum 
van de toekomst
Stedelijk Museum Alkmaar viert 450 jaar Alkmaar Ontzet met 
nieuwe kunst. Het museum heeft drie kunstenaars de opdracht 
gegeven om een kunstwerk te maken dat een hedendaagse 
invulling geeft aan het begrip vrijheid. De drie nieuwe werken 
nodigen bezoekers uit om in gesprek te gaan met elkaar over 
wat vrijheid voor hen betekent.

Sina Dyks

Liberty, Unfettered Release - Wandkleed

Liberty, Unfettered Release speelt met de 

verbeelding van de vrije geest. Het meer 

dan levensgrote wandkleed biedt de 

bezoeker een moment van verwondering 

en bezinning. Door een speciaal ont-

wikkelde weeftechniek krijgen de draden 

de vrije loop, waardoor er een bijzonder 

driedimensionaal e®ect ontstaat. Voor dit 

kunstwerk gaat de kunstenaar zelf garens 

spinnen. Hiervoor kunnen inwoners van 

Alkmaar hun ’vrijheidsdraden’ doneren, 

die vervolgens tezamen verwerkt worden 

in de stof. Dus wie goed kijkt zal een 

stukje van zichzelf terugzien in het 

uiteindelijke kunstwerk, te midden van 

die van vele anderen.

Gabriel Lester

De Protestzwemmer - Film

De geschiedenis kent vele voorbeelden 

van individuen die zijn opgestaan voor 

hun eigen rechten en vrijheid, maar ook 

voor die van een bepaalde groep of zelfs 

de gehele mensheid. Vrijheid is iets wat 

we koesteren en kunnen ervaren, maar 

ook iets wat we moeten veroveren en 

verdedigen. De Protestzwemmer is een 

�lm waarin een oudere vrouw besluit 

niet langer passief aan de kant te staan 

in een wereld vol egoïsme, boosheid 

en onaangenaamheden. Om een daad 

te stellen zwemt ze dagelijks met een 

spandoekje met de tekst Be Nice op haar 

hoofd door de grachten van de stad. 

Tijdens haar zwemprotesten ontstaan er 

mooie en inspirerende gesprekken met 

mensen die langs de kade staan of met 

haar meelopen. Uiteindelijk wordt de 

vrouw een inspiratie voor velen en het 

toonbeeld van collectieve en individuele 

vrijheid.

Marinke van Zandwijk

Sprankelend Verlangen - Sculptuur

Vrijheid is niet voor iedereen hetzelfde 

of vanzelfsprekend. Ieder heeft zijn 

eigen ideeën en dromen. Door deze te 

verzamelen ontstaat er een breed begrip 

van wat er onder vrijheid wordt verstaan. 

Sprankelend Verlangen is een vrijheids-

dromenvanger. De sculptuur bestaat uit 

honderden geblazen glazen bellen in 

verschillende kleuren, vormen en maten, 

om al die individuele dromen beeldend 

weer te geven. De bezoekers schrijven 

hun vrijheidsdroom op en vertrouwen die 

toe aan een van de bellen. Gaandeweg 

vult het kunstwerk zich met verschillende 

ideeën over vrijheid anno 2023, als een 

ware tijdcapsule voor toekomstige 

generaties.

Patrick van Mil, directeur van Stedelijk 

Museum Alkmaar is enthousiast over 

nieuwe kunst in het museum dat voor-

namelijk bekend staat om zijn rijke 16e 

en 17e-eeuwse collectie. ”Vers bloed! 

Kunstenaars die werk maken bij een 

actueel thema brengen het museum 

dichter bij de bezoeker. De werken 

zijn zeer interactief en roepen op om 

na te denken over wat vrijheid voor 

jou betekent. ”

De publieksopening van 

Nieuwe Vrijheidsbeelden is tijdens 

Museumnacht Alkmaar (zaterdag 

30 september 2023), de nacht 

waarop het museum haar deuren 

opent en een mix van muziek, 

kunst en performance art 

aanbiedt. Kaarten zijn te koop 

via museumnacht-alkmaar.nl.

De tentoonstelling Nieuwe 

Vrijheidsbeelden is te zien van 

30 september 2023 tot en met 

3 maart 2024 in Stedelijk 

Museum Alkmaar, Canadaplein 1. 

stedelijkmuseum.nl

Het museum is

gratis toegankelijk

op 7 en 8 oktober.
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Ema Najetovic  - initiator maatschappelijke projecten en 

oprichter Shu´e jongerenmagazine 

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Heel veel. Ik ben als vluchteling via een omweg naar Nederland 

gekomen. Op mijn dertigste was ik al 31 keer verhuisd. Door de 

asieltijd hadden we niet altijd een vaste woon- en verblijfplaats. 

In Alkmaar woon ik het langst. Dit is mijn thuis, hier is het 

vertrouwd. Ik wil er ook nooit meer weg. Hier heb ik langere 

vriendschappen kunnen opbouwen, mijn wortels kunnen 

nestelen en mij onderdeel kunnen voelen van iets groters. 

Dat is onbeschrij©ijk veel waard voor je identiteitsbesef en 

eigenwaarde. Alkmaar is wie ik ben.”

Wat is jouw mooiste 8 October-(kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Mijn mooiste 8 October-herinnering kan niet uit mijn kindertijd 

dateren, want ik was 15 toen ik in Alkmaar kwam wonen. Mijn 

mooiste herinnering is uit 2015, toen we in Shu´e t-shirts de 

straat opgingen om jongeren te vragen waarom ze eigenlijk bier 

staan te drinken. Niemand wist echt het antwoord en dat was 

precies ons punt. Het kennen van de geschiedenis van je stad 

zorgt voor binding met en respect voor je stad. Wij wilden daar 

met Shu´e verandering in brengen en die avond slaagden we 

daar heel goed in. Het was ontzettend leuk om de jongeren te 

bevragen en wijzer te maken.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Vrijheid betekent voor jezelf en je omgeving kunnen zorgen. 

De ruimte hebben om aan een ander te denken. Onbezorgd door 

de straten van je stad kunnen lopen, gaan en staan waar jij wilt 

en ook zeggen wat je wilt. Dat laatste doe ik soms iets te veel. 

Voor mij is vrijheid ook ¦nanciële vrijheid, ook voor mijn zoon. 

Ik groeide arm op en sinds ik ¦nancieel op eigen benen kan 

staan, heb ik de vrijheid om te doen wat ik wil. Dat is een lekker 

gevoel.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”Ik ben op 7 oktober graag in de Grote Kerk waar ik gretig 

’Van Alkmaar de Victooorie’ meezing en op 8 oktober prik ik 

graag een bordje zuurkool mee. Het liefst met mijn schoonvader; 

we zijn allebei lid van de 8 October Vereeniging. Verder zoek ik 

vrienden op die ergens een biertje staan te drinken. Vorig jaar 

had ik een kater op 8 oktober, toen had ik even te vroeg gepiekt. 

Dat ga ik dit jaar anders doen.”
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De Alckmaerder
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ALKMAARBYNIGHT

Waar licht is, is ook donker
Ed van de Pol zocht de citylights op van het centrum van onze stad.

WWW.EDVANDEPOL.NL FREELANCE FOTOGRAAF



Jouw foto op geborsteld aluminium, 100x70 cm
aangeboden door Drukkerij Coster&Kok

Sony ZV-1 vlogcamera t.w.v. € 679,00
aangeboden door Cameraland
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FOTOWEDSTRIJD    ALKMAARBYNIGHT

Wat is jouw favoriete stukje Alkmaar by Night?
Doe mee aan de 8-10 Fotowedstrijd Alkmaar by Night
Raak je geïnspireerd door deze foto’s? Dan dagen wij jou uit! Maak een avond-/nachtfoto van een plek 
in Alkmaar; je eigen woonwijk, een unieke locatie in onze stad of een dorp binnen onze gemeente.

Schiet & Win!
Stuur jouw foto vóór 8 november 2023 naar glossy@8october.nl. Samen met de fotoactie op onze 
sociale media - die begin oktober van start gaat - verloten we onder de inzendingen twee mooie prijzen. 
Is jouw foto de mooiste? Natuurlijk verdien je ook online roem! We delen de winnende foto('s) 
op onze sociale media.

Voorwaarden
▪ Je mag maximaal één foto insturen, die je hebt gemaakt met een smartphone of fotocamera. 

Deze mag overigens ook zijn gemaakt door een gezinslid; je partner of kind.
▪ De foto moet minimaal 1 MB groot zijn, zodat de jury deze goed kan beoordelen.

Om kans te maken op de 2e prijs, moet je foto minimaal 4.000 x 3.000 pixels zijn.
▪ Het moet een originele foto zijn; gemaakt door jou/gezinslid, niet van het internet afgehaald 

en niet gegenereerd met arti¦ciële intelligentie (AI). De jury controleert hierop.
▪ Stuur jouw foto vóór 8 november 2023 naar glossy@8october.nl met als onderwerp ’8-10 Fotowedstrijd’. 
▪ Vermeld in je e-mail:

•  Waar je de foto hebt gemaakt.    •  Wanneer je de foto hebt gemaakt.    •  Wat we op de foto zien.
▪ De winnaar ontvangt een persoonlijk bericht in de week van 20 november.
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SONY ZV-1

1E PRIJS

AFDRUK

2E PRIJS
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FOCUS OP JOU

van Ostadelaan 290 | 1816 JH | Alkmaar | info@cameraland.nl | 088-5150100

Alles voor de fotografen, videografen en spotters
Cameraland is een gespecialiseerde winkel voor creatieve beeldmakers. 

Je vindt bij ons alles op het gebied van fotografie, videografie en verrekijkers, 
maar wij staan vooral bekend om onze uitstekende service. 

Onze specialisten hebben een passie voor beeld en geluid en kunnen jou 
uitstekend adviseren hierover. Kom gerust langs, wij helpen jou graag verder!

ECHT ADVIES
VAN FOTO SPECIALISTEN

INKOOP & INRUIL
VRAAG GRATIS OFFERTE AAN

FYSIEKE WINKEL
BEZOEK ONS IN ALKMAAR

TWEEDEHANDS
GROOTSTE ASSORTIMENT

Nic. Oud is dé direct-mail-specialist van Alkmaar en omgeving
  nicoud.nl      072 567 1000

DIRECT MAIL
ONTZETtend 

opvallend 450450450
Alkmaar Ontzet 450 jaar voert ons terug naar het jaar 1573. 
De jubilarissen die hier aan het woord komen - en bij elkaar 
opgeteld 450 kaarsjes mogen uitblazen - bestonden toen niet. 
Als ze er wel al waren geweest, hadden burgemeester Van 
Teylingen en geuzenkapitein Cabeljauw geen beroep hoeven 
doen op Maarten van der Meij om polsstokbrie°es naar Diederik 
van Sonoy te brengen. Een telefoontje naar Stad Alkmaar Logistics
had volstaan. En de boeren van wie de woningen afgebroken 
werden, zouden door Van der Borden vastgoedprofessionals snel 
aan een nieuwe woning geholpen zijn. Met hulp van de sterspelers 
van Alcmaria Victrix zou de stormaanval op de Friese Poort nóg 
eerder afgeslagen zijn. Vanaf de stadsmuur aangemoedigd door 
Herry en Berry, mascottes van de AZ-juniorenclub De Waaghalzen. 
En wat zou een puntzak van Friethuis de Vlaminck de kaaskoppen 
en geuzen na die ’bangste dag’ gesmaakt hebben! Alleen het 
Kaasmuseum zou in 1573 een vreemde eend in de bijt zijn geweest. 
Dankzij de tijdens het beleg getoonde moed en kracht herkreeg 
Alkmaar het eerder verloren waagrecht. Zo kon pas in de 450 jaren 
daarna de bijzondere collectie gevormd worden, die nu te zien is 
in het Waaggebouw.

450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450450SAMEN450450450450450450450450450450450450450450450450450
KAARSJES
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145 jaar Stad Alkmaar 
Wist je dat het schepen met de naam Stad Alkmaar waren die 

aan de wieg stonden van het familiebedrijf dat nu Stad Alkmaar 

Logistics heet? Enthousiast vertelt directeur Jaap Schuurman 

over de transitie van beurtvaart tot logistieke dienstverlening. 

Met de aanstaande verhuizing naar de Boekelermeer wordt de 

opslagcapaciteit aanzienlijk vergroot. ”We zijn echt toe aan een 

volgende stap. Onze zoons en ik vinden het ondernemerschap zo 

leuk dat de keuze hiervoor snel gemaakt was. We doen lekker ons 

ding. Daardoor is elke dag hier een hoogtepunt. En dat jubileum-

feestje? Dat vieren we over vijf jaar, wanneer we 150 jaar bestaan!”

90 jaar Van der Borden 
Grootvader Pieter van der Borden haalde in 1933 zijn papieren 

als makelaar in roerende goederen. Kleinzoon Pieter stapte in 

1982 in het familiebedrijf. ”Dat ik altijd zo �jn en lang met 

mijn vader kon samenwerken, en nu met mijn zoon Jan-Jaap, 

beschouw ik als hét hoogtepunt van mijn tijd als makelaar. 

Dat ik juist in het jubileumjaar de VVE-tak (Vereniging van 

Eigenaren) moest afstoten en dat mijn ouwe heer vlak voor 

het jubileumfeestje overleed, beschouw ik wel als echte diepte-

punten.” Desondanks ging het personeelsuitstapje naar Brugge 

door, zoals zijn pa gewild had. ”En voor de jubileumreceptie zijn 

wel 500 kaarten de deur uitgegaan!”

125 jaar Alcmaria Victrix 
”Ik denk dat ik de afgelopen vier jaar de meest turbulente jaren 

in het bestaan van Alcmaria Victrix heb meegemaakt: corona, 

een grote verbouwing en de jubileumviering”, aldus voorzitter 

Laurens Overtoom. ”De vereniging werd in 1898 opgericht door 

een paar enthousiaste jongens; voetbal was toen nog geen 

volkssport. Na ups en downs hebben we ons twee jaar geleden 

met de grote verbouwing echt weer op de kaart gezet. We zijn 

een sportvereniging waar het sociale aspect een grote rol speelt.” 

De viering van het jubileum is inmiddels achter de rug.

Tekst  Harry de Bles n  Fotografie  Ed van de Pol

20 jaar Herry en Berry 
In 2003 begonnen verschillende betaalde voetbalorganisaties 

met de oprichting van kidsclubs. Willem Zeijlmans was toen 

hoofd communicatie van AZ en bedacht niet één maar twee 

mascottes. ”Berry had een tegenpool nodig. Dat werd Herry, 

de onruststoker. Fons Bruinenberg werkte mijn schetsen uit tot 

de uiteindelijke strip�guren.” Tegelijkertijd werd de juniorclub 

De Waaghalzen opgericht. ”Herry en Berry waren van het begin 

af aan een doorslaand succes!” Of het jubileum gevierd wordt? 

”Ik denk het niet, Herry en Berry gaan gewoon door met hun 

ding.”

30 jaar De Vlaminck 
”Je kunt wel denken, het is maar een frietje, maar die twee 

minuten aan het loket is voor sommige mensen misschien wel 

hét moment van de dag!” In 2013 namen Ivo en Marieke Friethuis 

De Vlaminck over van hun (schoon)ouders. ”Uiteindelijk hebben 

we van dat kleine winkeltje iets heel groots kunnen maken, maar 

dat ging deels ten koste van onszelf. Daarom zijn we nu iets aan 

het afschalen. Met een gezondere balans tussen werk en thuis 

als resultaat.” Op 10 oktober wordt de 30e verjaardag gevierd. 

”We gaan er een borrel op drinken met mijn ouders”, besluit Ivo.

40 jaar Kaasmuseum 
Bestuursleden Hip Breebaart (op foto) en Joop Brakenho® 

vertegenwoordigen de grote groep vrijwilligers waarop het 

Hollands Kaasmuseum draait. ”Onze collectie is afkomstig 

van de 135 zuivelfabrieken die Noord-Holland ooit rijk was. 

Tien jaar geleden hebben we de presentatie drastisch 

vernieuwd. Koning Willem Alexander verrichtte in 2014 de 

heropening, de kroon op het werk! Onze ambitie is: elk jaar 

5% meer bezoekers!” De aftrap van hun jubileumjaar bestond 

uit een weekendactie speciaal voor Alkmaarders.
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leven het resultaat was van een verkeerd 

zelfbeeld. ”Ik was gaan geloven wat 

anderen over me zeiden. Dat ik een crimi-

neel was, niet aan het werk kwam en hulp 

nodig had. Die man zei: ’Je weet niet wie 

je bent en hoe krachtig je bent, wat voor 

capaciteiten creërend vermogen je hebt.’ 

Ik was nooit eerder zo benaderd en wilde 

er meer van weten. Hij wees me op dr. 

Myles Munroe, een mentor op YouTube.”

”Mijn leven 

was een bende”

Krantenwijk

Om aan geld te komen, nam Alexandro 

een krantenwijk. Dat werd er één in 

Bergen, met kapitale villa’s. Het was het 

begin van zijn grote ommezwaai. ”Als je 

uit armoede komt, is Bergen een soort 

van droom. Ik wilde weten hoe mensen 

daar zijn terechtgekomen. Wat hebben 

ze gedaan, hebben ze een opleiding 

gevolgd?” Tijdens het bezorgen van de 

kranten luisterde Alexandro naar de 

lessen van zijn YouTube-mentor en leerde 

hij hoe hij vanuit een onmogelijke maat-

schappelijke positie met minimale 

middelen tot verandering en succes kon 

komen. ”Ik werd tijdens die krantenwijk 

zó geïnspireerd. De informatie die ik 

kreeg van mijn mentor wilde ik door-

geven. Ik wilde ook spreker worden. 

Of schrijver.”

Boek

Alexandro werd het allebei. Hij staat 

ingeschreven bij sprekersbureaus en 

tekende zijn levensverhaal op in het 

boek ’Rijk door een krantenwijk’. Aan 

DPG Media verkocht hij al zevenduizend 

exemplaren voordat het was gedrukt. 

Het bedrijf gaf al zijn bezorgers er één. 

Dankzij het boek kon hij ook aan de 

slag als jongerencoach bij onder meer 

de gemeente Rotterdam en een zorg-

aanbieder. Uit die laatste is zijn eigen 

zorgbedrijf ontstaan. ”Als ervarings-

deskundige werd ik onderbetaald ten 

opzichte van de zorgprofessionals, vond 

ik. Dat moest andersom. Ik vond sowieso 

dat het anders moest. Persoonlijk leider-

schap, zelf de regie nemen om tot 

verandering te komen, daar gaat het 

om en dat miste ik in de zorg. Nu bied 

ik zelf ambulante en individuele bege-

leiding aan jongvolwassenen vanuit mijn 

eigen zorgbedrijf Zorg voor Omkeer.”

Voorbeeld voor de wereld

Dat hij nog vol dromen en ambities zit, 

klinkt niet als een verrassing. ”Als ik 

ergens spreek, geef ik een show, maar 

dat wil ik ombouwen naar een lerende 

vorm zoals ik heb mogen ontvangen van 

mijn mentor. Dat wil ik dan wekelijks 

doen, zodat mensen elke week kunnen 

komen en klaargestoomd worden voor 

een nieuwe week. En omdat ik geloof dat 

Nederland een voorbeeld kan zijn voor de 

wereld als het gaat om zorg, zou ik willen 

spreken in elke uithoek van de wereld.”

Vrijheid

Zijn bedrijf opbouwen, schrijven, lezingen 

geven: Alexandro krijgt er bakken energie 

van. ”Ik heb een heel ander leven, maar 

ik ben geen ander persoon. Ik verkoop 

nog steeds pakketjes, maar dan zijn het 

boeken in plaats van drugs”, zegt hij 

lachend. Hij geniet van de vrijheid die 

hij heeft in alles wat hij doet en geeft die 

vrijheid ook aan zijn drie dochters. ”Ze 

mogen zijn wie ze zijn. Ik geef ze vrijheid 

door te begrenzen, want vrijheid gaat 

hand in hand met verantwoordelijkheid. 

Normen en waarden zijn belangrijk, 

net als de manier waarop je mensen 

behandelt. Ik heb geleerd van de weg 

die ik heb afgelegd en leef nu waarvoor 

ik geboren ben. Anderen helpen. Dat 

zie je terug in mijn naam. Alexandro 

betekent: beschermer van mensen. 

Ik mag nu zijn wie ik echt ben.”

Binnenkort verschijnt Alexandro’s 

tweede boek én hij is bezig met 

de documentaire ’Zonen zonder 

vaders’, die deze winter te zien is 

bij BNN/VARA.

BEVRIJD EN 
HERBOREN

Als iemand weet wat vrij-
heid is, is het Alkmaarder 
Alexandro Reyes Rodriguez 
(36) wel. Hij zat vast in een 
leven van drank, drugs en 
criminaliteit én acht keer in 
de gevangenis. Tien jaar 
geleden zorgden een kranten-
wijk en YouTube voor de 
’Omkeer’. Nu coacht hij 
straatjongeren en verspreidt 
hij als spreker zijn geleerde 
(levens)lessen om anderen 
te inspireren en de wereld 
te verbeteren.

Met zijn Chileense moeder, maar zonder 

zijn Alkmaarse vader, groeide Alexandro 

op in De Mare en ’t Rak. ”’t Rak was 

een �jne buurt, met veel kinderen en 

mijn school om de hoek. Het was 

een gezellige boel”, vertelt hij. ”Ik hield 

van de vrijheid, van avontuur. School 

vond ik niks. Ik wilde buiten zijn. Spelen, 

leuke dingen doen.” Op zijn zevende 

pleegde hij zijn eerste winkeldiefstal bij 

Techador Tabakshop in De Mare.

Draaideurcrimineel

Na het speciaal onderwijs deed Alexandro 

nog wat studiepogingen, maar liever ging 

hij blowen of rondhangen op pleintjes. 

Hij belandde achter de tralies van 

de jeugdgevangenis en later die van 

’volwassen’ gevangenissen, handelde in 

drugs en werd zelf verslaafd. Schulden 

stapelden zich op. ”Op een gegeven 

moment word je een draaideurcrimineel 

en ga je domme dingen doen. Mijn 

leven was een bende.” Tót zijn 26e, 

toen iemand hem liet inzien dat zijn 

”Ik mag nu zijn 
wie ik echt ben”
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Ruud de Waard  - redacteur Alkmaar op Zondag

Wat betekent het voor jou om Alkmaarder te zijn?

”Ik ben hier geboren en voel me hier thuis. Ik hou van de sfeer 

van de stad, de kleine straatjes, de grachten, de mooi opgeknapte 

Laat. Wij woonden vroeger in het centrum van de stad. Ik ging 

naar de Tesselschadeschool, zat bij Turnlust en heb nog een 

jaartje geworsteld bij SSS. Later ben ik bij Alkmaarsche Boys 

jeugdleider geworden. Door de sport heb ik veel Alkmaarders 

ontmoet.”

Wat is jouw mooiste 8 October-(kindertijd)herinnering 

en wanneer was dat?

”Ik weet alleen nog dat we met onze schoolklas in de Langestraat 

een aubade, een muziekuitvoering, mochten brengen aan de 

burgemeester en een aantal hoge heren. Dat was ergens in de 

jaren vijftig. En natuurlijk gingen wij altijd naar de optocht kijken. 

Toen ik een jaar of acht, tien was, mocht ik alleen naar de stad. 

Dat was enorm spannend. Later heb ik trouwens nog als 

padvinder meegelopen. In welpenkleding, vanuit scouting 

Dirk Duyvel. Nog later liep ik met mijn eigen kinderen mee in 

de jeugdoptocht. De sfeer is echt fantastisch in de stad dan, 

mede door de muziekkorpsen.”

Het thema van de 8 October-viering is ’Het Licht van de Vrijheid’. 

Wat betekent vrijheid voor jou?

”Dat je kan zeggen en doen wat je wilt, tussen zekere grenzen 

natuurlijk. Dat dat niet overal op de wereld kan, is vreselijk. Wij 

leven hier echt in vrijheid. We klagen wel dat alles duurder wordt, 

maar in de zorg staat iedereen altijd voor je klaar. We hebben het 

hier goed. Ik ook, met m’n AOW en pensioen. Daarbij kan ik nog 

steeds doen wat ik leuk vind: ik werk nog altijd voor Rodi Media, 

maar nu als freelancer.”

Waar kunnen we jou dit jaar vinden op 8 oktober?

”Ik ga in ieder geval naar de optocht kijken. Vroeger deed ik 

dat met mijn vrouw, dan gingen we later naar het Gulden Vlies, 

waar de ramen beslagen waren van de condens. De zuurkool 

laat ik aan me voorbijgaan; dat lange wachten is niks voor mij. 

Misschien schuif ik wel aan bij Pluim, daar staat mijn dochter 

met een hele groep vrienden. En dan kijk ik met een schuin 

oog naar de heren met de hoge hoeden. Dat vind ik zo komisch. 

Ik hoop op mooi weer die dag en dat alles soepel verloopt.” 
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De Alckmaerder
In de splinternieuwe experience ’Met Eigen Ogen’ ga je op een 

spannende expeditie kriskras door het Stadhuis van Alkmaar. 

Ontdek dit eeuwenoude monument en haar prachtige ruimtes 

en voel de historie van deze plek: het is hier waar het stads-

bestuur de belegering van Alkmaar 450 jaar geleden voor haar 

kiezen kreeg.

Met soundscapes, ingenieuze videoprojecties en special 

e®ects beleef je op geheel nieuwe wijze het verhaal achter 

Alkmaar Ontzet. En aan de hand van originele schilderijen en 

objecten uit Stedelijk Museum Alkmaar en de meeslepende 

verhalen van de verteller Sinan Can wordt het een unieke 

ervaring. ‘Met Eigen Ogen’ is een project van Stichting Boven 

het Maaiveld in samenwerking met Stedelijk Museum Alkmaar. 

Te beleven van 31 augustus t/m 8 oktober. Informatie en tickets 

vind je op meteigenogen.nl.Beeld: Bruikleen Stichting
 Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburg

Vrijheid van toen in het licht van nu

Foto: Tobor Dieters

Vrij van Verzet
Een nieuwe gemaakte locatietheatervoorstelling op historische 

grond. In ‘Vrij van Verzet’ neemt theatercollectief Blauwdruk je 

mee naar de polders van Oudorp. Op de avond van het ontzet 

zien we twee Alkmaarders en een krijgsgevangen Spanjaard 

tot hun enkels in de modder. De dijken zijn doorgebroken, 

de Spanjaarden op El Grande Retorno. De epische strijd die 

450 jaar later nog steeds episch gevierd wordt, is gestreden. 

Eindelijk is de belegering voorbij. Eindelijk is er vrijheid. 

Alcmaria Victrix! En nu…?

Vrij van Verzet is een voorstelling over de rol van vrijheid in 

vredestijd. Wat komt er na het vieren? Als de roes van de 

ontzettingsfeesten is weggetrokken, de modderige morning-

after is aangebroken en de vrijheidskater inslaat, wat gaan 

we dan met elkaar doen? 

Een schrijnende tragikomedie over hoe om te gaan met 

de vrijheid waar je zo lang voor hebt gevochten. Te zien 

van 19 september t/m 8 oktober. Informatie en tickets vind 

je op collectiefblauwdruk.nl.
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In het voorjaar won AZ de UEFA Youth League. 
Een iconische prestatie van een hechte groep 
van talentvolle jonge voetballers. Alkmaarder 
Lewis Schouten is een van die talenten. We 
spraken hem op een ‘iconische’ plek: de winkel 
van zijn vader en voormalig AZ-speler Ronald 
Schouten.

ICONIC is een van de meest aansprekende mannenmodezaken 

in de binnenstad van Alkmaar, gevestigd in het opvallende, 

voormalige bankgebouw op de hoek van de Heul en de 

Koorstraat. Ronald Schouten is een bekend gezicht in Alkmaar, 

als eigenaar van de Velvet Men en de Hugo Boss Store. Een 

paar jaar geleden doopte hij de Boss winkel om tot ICONIC om 

de Alkmaarse man smaakvol en casual te kleden. Dat Ronald 

ook profvoetballer was, weten de wat oudere AZ-supporters. 

Helaas zorgde een zware knieblessure voor een vroegtijdig 

einde aan die loopbaan.

Bekende door winnen UEFA Youth League

Het is even wennen voor Ronald, maar sinds een paar maanden 

is hij qua bekendheid ingehaald door zijn zoon Lewis. En dat 

heeft alles te maken met de fantastische prestatie die de 

AZ-jeugd vorig seizoen leverde door in de UEFA Youth League 

competitie overtuigend af te rekenen met de leeftijdsgenoten 

van Barcelona en Real Madrid. In de ¦nalewedstrijden in het 

Zwitserse Génève werd gewonnen van Sporting Lissabon en 

Hajduk Split.

Lewis leunt ontspannen op de toonbank van de ICONIC store 

als hij vertelt over de terugkomst in Alkmaar. ”Wij wisten dat we 

op het Waagplein zouden worden gehuldigd en dachten daar 

een paar honderd mensen te zien. Dat het hele Waagplein vol 

stond, was een complete verrassing en gaf de hele selectie en 

begeleiding een bijzonder gevoel.” Een droom van veel jongens 

en meisjes die voetballen, was voor Lewis en zijn teamgenoten 

uitgekomen. Maar het laten uitkomen van die droom is wel 

hard werken en leren omgaan met tegenslag. Rust en geduld 

zijn sleutelwoorden in de jonge carrière van Lewis. Ronald, 

die zelf ook al jong doorbrak, legt uit: ”Tussen zijn veertiende 

en zestiende heeft Lewis amper kunnen spelen door blessures. 

Zijn lichaam was in de groei. Bij AZ waren de trainers en tech-

nische staf echter overtuigd van zijn talent en hebben ze hem 

de tijd gegeven om alle fysieke tegenslagen te overwinnen.” 

Vanaf zijn zestiende ging het vervolgens weer beter met Lewis 

en werd hij zelfs geselecteerd voor de jeugdteams van Oranje.

”Als je goed bent, 
komt het vanzelf”

LEWIS SCHOUTEN 
EXPONENT 
VAN ALKMAARS 
VOETBALTALENT

”Rust en 
geduld zijn 
zo belangrijk”
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Tekst  Mark de Niet n  Fotografie  Ed van de Pol

Geboren in Alkmaar, opgegroeid in Heiloo

De wieg van Lewis stond in Alkmaar, in de Hoogstraat waar 

Ronald en Danielle op dat moment woonden. Yves is de oudere 

broer van Lewis. Hij heeft het syndroom van Down en ging in zijn 

jeugd voetballen in het G-team van HSV in Heiloo. Lewis was 

op dat moment vier jaar en trapte tijdens de wedstrijden van 

zijn broer op een bijveldje tegen een bal aan. Hij werd al snel 

uitgenodigd voor kaboutervoetbal bij de amateurclub uit Heiloo 

en kwam uit voor jeugdteams met jongens die twee jaar ouder 

waren dan hij zelf. Ronald en Danielle vonden inmiddels ook hun 

droomplek om in Heiloo een huis te bouwen. Het leven van het 

gezin Schouten verplaatste zich buiten de stad. 

Jeugdopleiding bij AZ in Zaandam

Bij HSV was het een �jne tijd voor Lewis, die daar al samen 

speelde met Joeri Oud en Sem Dekkers, twee andere spelers uit 

het team van de Youth League winnaars. Het talent van Lewis 

werd niet alleen in Heiloo opgemerkt. Ajax toonde interesse. 

Maar het gevoel bij AZ was beter. Hij ging meetrainen op sport-

park ’t Lood, dat al snel verruild werd voor het nieuwe AFAS 

Trainingscomplex in Zaandam. Lewis zat op de Sint Adelbertus 

in Alkmaar, maar verhuisde in groep acht voor school nood-

gedwongen naar Zaandam, waar hij ook zijn middelbare 

schooltijd doorliep. Aan de 8 October-traditie bewaart Lewis 

nog een paar herinneringen. Naast de vrije dag op school, 

waren de Grote Middagoptocht en Brandweerdemonstraties 

favoriet. De herinneringen van Ronald zijn talrijker, omdat zijn 

winkel aan de Koorstraat middenin het feestgedruis staat. Zelf 

groeide Ronald op in het West-Friese Nibbixwoud, waardoor hij 

pas op latere leeftijd met de Alkmaarse traditie vertrouwd raakte.

Een droom wordt werkelijkheid

Veel jonge spelers van voetbalteams uit de regio Alkmaar hebben 

de droom om in het eerste van AZ te spelen. Voor Lewis is deze 

droom bijna werkelijkheid. Dit seizoen traint hij mee met de 

selectie van AZ en staat zijn oµciële debuut in het AFAS Stadion 

voor de deur. Net als vorig seizoen verwacht Lewis zijn wed-

strijden te spelen bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie 

met veel spelers uit de Youth League. In september maken ze 

samen een bijzondere trip mee als ze in Argentinië om de 

Wereldbeker spelen tegen het illustere Boca Juniors, de club waar 

Maradona ooit speelde. 

”Zorg ervoor 
dat je met 
plezier speelt”

Leren leven als een topsporter

AZ-fotograaf Ed van de Pol luistert aandachtig mee tijdens het 

gesprek met Ronald en Lewis Schouten. Hij heeft de mannen 

zojuist vastgelegd in de sfeervolle ICONIC-store. Het pand, dat 

inmiddels 100 jaar oud is en in opdracht van de Nederlandsche 

Bank op deze bijzondere plek werd gebouwd, heeft verschillende 

hoeken die zich uitstekend lenen om topmerken als Replay, 

Gentiluomo en natuurlijk Hugo Boss aantrekkelijk te presenteren. 

Lewis vindt in de winkel een oude voetbal met veters. ”De WK-bal 

uit 1974”, zegt Ronald overtuigend. Het blijkt voetbalhumor te 

zijn. Lewis kan het niet laten om de replica een paar keer hoog te 

houden. ”Wat volgens mij uniek is aan mijn opleiding bij AZ”, 

gaat hij serieus verder, ”is het topsportprogramma waar je al 

vanaf je dertiende in opgenomen wordt. Het gaat bij AZ niet 

alleen om talentontwikkeling op het veld, maar ook om hoe je 

moet leven om je lichaam in topconditie te houden.” Voeding 

en ontspanning zijn van die zaken waar men naast het dagelijkse 

trainen aandacht voor heeft bij AZ. Iets waar de jeugdopleiding 

ver buiten de Nederlandse grenzen om geroemd wordt en de 

reden dat in Alkmaar zoveel talenten doorbreken. 

Plezier is het allerbelangrijkste

Een tip voor de jongens en meiden die dromen van een carrière 

heeft Lewis ook: ”Zorg ervoor dat je met plezier speelt.” Het lijkt 

een open deur, maar als je er goed over nadenkt, is dat een van 

de belangrijkste ingrediënten waarmee je het beste uit jezelf haalt. 

”En rust!” Vader Ronald herhaalt wat hij eerder in het gesprek al 

zei: ”Rust en geduld zijn zo belangrijk. Veel spelers willen te snel 

presteren. Zij raken gefrustreerd als ze een keer niet worden 

opgesteld, zodat ze zich niet kunnen laten zien.” Bij AZ in de 

opleiding is die rust er; de talenten worden in het juiste tempo 

gebracht. Trainers zijn constant bezig met het welzijn van de 

voetballers. ”Als je goed bent, komt het vanzelf,” zegt Ronald. 

”En werk aan jezelf.” 

Zo maakte Lewis deze zomer de keuze om niet af te reizen naar 

Engeland in de oefencampagne van het eerste team, omdat hij op 

weinig speelminuten kan rekenen. ”Ik geef dan liever de voorkeur 

aan een wedstrijd met Jong AZ waar ik veel minuten kan maken.”  

Landskampioen met AZ?

Of ze nog een keer landskampioen kunnen worden in Alkmaar? 

Lewis twijfelt niet. ”Zeker! Helemaal met de spelers waarmee we 

de Youth League wonnen. Ik zou graag nog lang met hen samen 

spelen.” Het team van trainer Jan Sierksma is een winning team. 

Door de hele jeugdopleiding werden de jongens, die elkaar in 

het veld blindelings aanvoelen, meerdere keren kampioen van 

Nederland. Waarom zou dat niet op het allerhoogste niveau 

lukken? En dan terug naar het Waagplein en de Alkmaarse 

grachten voor een iconische huldiging.

”Dat het Waagplein vol 
stond voor ons was 
een complete verrassing”
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Tel 072 - 511 25 25
info@deregtadvocatuur.nl
www.deregtadvocatuur.nl

Kennemerstraatweg 107
1814 GE Alkmaar

Als het licht 

van de vrijheid...

door iemand anders 

wordt weggenomen.

Aanbiedingen zijn niet te combineren met fietsplan of inruil en gelden 

alleen op de aanwezige winkelvoorraad!

SCHILDER

celebrating anniversary

Koedijkerstraat 31, 1823CR AlkmaaR, Tel: 072-5112042, WWW.SCHILDERTWEEWIELERS.NL

30-09 t/m 07-10
15% korting!
op de gehele voorraad!

+€75,- accessoires gratis

ANNETTE VAN DIJK - LEEK
F O T O G R A F I E

PORTRETFOTOGRAFIE

EVENEMENTENFOTOGRAFIE

PROFIELFOTOGRAFIE

ANNETTE-FOTOGRAFIE.NL
06 51 1 1 41 1 1
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Frieseweg 11, 1823 CA Alkmaar
Tel. 072-512 70 44
info@middelbeek.nl
www.middelbeeklease.nl

Wie heeft van Middelbeek niet geho d?
Van ‘t rijden aan de Vriessche po t.

77
jaar

77
jaar




