
Kaassie 

 
 

Ik reisde naar Londen en de Berlijnse muur 
Ik zat op een camping aan de Côte d’Azur 
Ik gaf je een zoen op de Champs-Élysées 

Ik at in Peking een kip met taugé 
 

Maar als ik in Alkmaar m’n rondje ga doen 
Dan is de lucht anders, en het gras mooier groen 
De Singel ligt rustig, de kerkklok slaat 

De kroegen zijn open, muziek op de straat 
 

’t is Alluk, maar toch is het kaassie 
’t is Alluk, maar toch, als ik kaas zie ben ik thuis 

 
Ik danste in Rio en Lloret de Mar 
Ik reed op een motor van Parijs naar Dakar 

Ik zocht mijn geluk bij de Borobudur 
Mediteerde in Tibet, maar dat deed me geen moer 

 
Want als ik in Alkmaar m’n rondje ga doen 

Dan is de lucht anders, en het gras mooier groen 
De singel ligt rustig, de kerkklok slaat 
De kroegen zijn open, muziek op de straat 

 
’t is Alluk, maar toch is het kaassie 

’t is Alluk, maar toch, als ik kaas zie ben ik thuis 
 
Dirk Duyvel, en Coenraad was de held van Foreest 

Maar van het ijs van De Mient hou ik zelf het meest 
Ik snap dat de meeuwen graag hier willen zijn 

Het is nergens beter dan op het Waagplein 
 

Want als ik in Alkmaar m’n rondje ga doen 
Dan is de lucht anders, en het gras mooier groen 
De singel ligt rustig, de kerkklok slaat 

De kroegen zijn open, muziek op de straat 
 

’t is Alluk, maar toch is het kaassie 
’t is Alluk, maar toch, als ik kaas zie ben ik thuis 

 
 
 

 


